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‘Tel je mee?’ 
 

 
 
Voorganger: ds. Bert de Wit 

 
Bijbelverhaal (filmpje): ‘De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders’ (Lucas 2:6-20) 
 
 
 
Gemeente van onze Heer, Jezus Christus – mensen van wie God houdt, 
 
Hoe konden de herders nou weten dat Jezus was geboren? 
Dat vroeg Jozef zich ook af – hebben we zojuist gezien. 
‘Het was een engel’, zeiden ze. 
‘Wij waren gewoon buiten, we hielden de wacht over de kudde, 
en ineens stond er een engel bij ons en die zei: 
 
‘Wees niet bang, ik heb goed nieuws! 
Het hele volk zal daar blij mee zijn. 
Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. 
Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. 
En zo kunnen jullie hem herkennen:  
het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld’ (Lucas 2:10-12). 
 
In het filmpje vonden Jozef en Maria dit wel een goede verklaring. 
Ze keken er in elk geval niet vreemd van op. 
De herders hadden het gehoord van een engel... 
Maar het was natuurlijk een raar verhaal. 
Wie heeft dat ooit meegemaakt, dat er een engel tegen je begint te praten? 
En wat die engel tegen de herders zei was ook een beetje vreemd. 
Wíj hebben dit verhaal al zo vaak gehoord, dat niemand er meer van opkijkt: 
‘Jullie redder is geboren, Christus de Heer, in Betlehem, de stad van David. 
Je kunt hem herkennen aan de voerbak waarin hij ligt 
en hij ziet er uit als een baby, in doeken gewikkeld’. 
 
Eigenlijk is alles vreemd wat die engel zegt. 
Hij zegt dat hij goed nieuws heeft waar iedereen blij om zal zijn. 
Maar hij heeft het over iets heel verdrietigs: 
een pasgeboren kindje dat in een voerbak moet liggen. 
In een voerbak – dat moet ergens buiten zijn, bij de dieren, of in een stal. 
Het doet me denken aan verhalen van vluchtelingen. 
Je hoort wel eens van een kind dat wordt geboren in een vluchtelingenkamp, 
of zelfs ergens langs de kant van de weg. 
Voor zo’n kind is de wereld niet gastvrij. 
Van zulke verhalen word ik niet blij. 
 
En dan zegt de engel ook nog dat dit kind de wereld zal redden. 
Hij is ‘Christus, de Heer’ – de Messias waar iedereen naar uitzag. 
Nou, die had iedereen zich toch anders voorgesteld! 
Moet zo’n kind dat nergens welkom is de wereld gaan redden? 



Hoe zal die dat gaan doen? 
De problemen in de wereld zijn toch veel te groot voor zo’n kind? 
 
Het meest vreemde is, dat die engel dit komt vertellen aan herders. 
Wat moeten die herders met dit grote nieuws? 
Wie zou die herders ooit geloven? 
In die tijd keek iedereen op herders neer. 
Die hadden niks te vertellen. 
Een herder die met een engel praat – dat was een wappie! 
Het lijkt alsof die engel aan het verkeerde adres is. 
Die had eigenlijk verderop moeten zijn, in Jeruzalem – 
in de stad, waar de belangrijke mensen woonden. 
 
Eigenlijk past het kerstverhaal helemaal niet bij Kerst. 
Tenminste, niet bij het kerstfeest zoals wij het vieren. 
Kerst is gezellig, het feest van samen zijn van . 
‘Komt allen tezamen’ – zingen we met Kerst. 
Het liefst in een bomvolle kerk. 
En thuis met de hele familie bij elkaar. 
Rond een tafel vol eten en drinken. 
 
Er is niets zo erg als alleen zijn met Kerst. 
In je eentje kerstfeest vieren – dán ben je eenzaam. 
Daarom vinden we het zo erg dat nu al voor het tweede jaar  
er een bevel is uitgegaan van de regering  
om zoveel mogelijk thuis te blijven.  
We mogen maximaal vier gasten ontvangen. 
En in de kerk zijn we niet welkom. 
We kunnen weer niet met z’n allen kerstfeest vieren. 
Iedereen voelt zich eenzamer dan anders. 
 
Het ergste vind ik het voor de kinderen. 
Ik ben heel blij dat júllie er zijn – de kinderen van ZieZo. 
Maar... hoe vinden jullie het om in een lege kerk te zingen? 
Weten jullie hoe het is om in een volle kerk te zingen? 
Ik hoop echt dat jullie dat volgend jaar zullen meemaken. 
Want zo’n volle kerk met Kerst, dat vergeet je nooit meer. 
 
En toch kan de lockdown ook anders uitpakken. 
Want het zou kunnen dat onze ogen worden geopend. 
Dat we oog krijgen voor mensen die altijd eenzaam zijn. 
Misschien voelen díe zich juist minder eenzaam, nu iedereen eenzaam is. 
We delen de eenzaamheid, we zijn sámen eenzaam. 
 
Misschien gaan we dan ook het kerstverhaal beter begrijpen. 
Want dat is helemaal niet zo’n gezellig verhaal. 
Het is niet het verhaal van God die de gezelligheid opzoekt, die graag daar wil zijn waar het feestje is. 
Het kindje in een voerbak, die arme Jozef en Maria, en die eenzame herders, in de koude nacht. 
De engel was daar níet aan het verkeerde adres. 
Want voor zúlke mensen is er goed nieuws waar ze zeker blij van zullen worden. 
Het kindje in de voerbak is een teken, dat ze nooit meer eenzaam zullen zijn. 
Want God wil onze eenzaamheid delen, Hij wil er juist zijn voor zulke mensen. 
Aan zulke mensen kan God al zijn liefde kwijt. 
In zulke mensen wil Hij wonen. 
Zulke mensen ziet God als zijn eigen kinderen,  
zoals het kind van Betlehem.  
Amen. 
 


