
    Kerkdienst 
 

Zondag 22 juni 2025 
                                                        

 
 

Voorganger: ds. A.C. van Alphen 
Ambtsdragers: Marcel Wijnen(ouderling) en Arie Vermaas (diaken) 
Lector: Marcel Wijnen 
Organist: Jan van Dijk 
VOORAF 
De paaskaars brandt al 
Vaste dia’s     
Orgelspel 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangspsalm/lied:  lied216 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
 (gemeente gaat staan) 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 
Lied : 283 vers 1,2,3 
Gebed 
Lied : 283 vers 4 en 5 
 
Horen 
Gebed om de Heilige Geest 
Gesprek met de kinderen 
Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar 
Eerste schriftlezing: Jona 1 ( lees ikzelf ) 
Lied: Als een duif hoor opgevlogen vers 1 ( melodie lied 86 ) 

1.Als een duif hoog opgevlogen 
vlieg ik weg van voor uw ogen 
als een vogel in de lucht 
vlieg ik ver, verweg- ik vlucht 
Ongehoorzaam aan uw woorden 
alsof ik uw stem niet hoorde 
vlieg ik op tot Gij zelf daalt 
en mijn hoogmoed achterhaalt. 

 
Tweede schriftlezing: Mattheus 12 vers 38 tot en met 42 
Lied: 352 vers 1. 4.6 en 7 
Preek 
Lied :Als een duif hoog opgevlogen vers 2 en 3 
 
2.O, mijn God, wil U ontfermen 
kom uw arme duif beschermen 
eigenwijsheid trekt mij mee, 
sleurt mij in het hart der zee. 
Heer, ik val – doet Gij mij zinken, 
moet ik hulpeloos verdrinken? 



Drukt mijn schuld mij levensgroot 
In de diepte van de dood?  
 
 3.Trouwe God Gij zijt te prijzen 
  blij wil ik U dank bewijzen. 
  U die mij tevoorschijn riep 
  uit de zee, zo donker diep!. 
  Heer, ik ben in vrees en beven, 
  nieuwgeboren om te leven, 
  als een dienaar die het Woord 
  onweerstaanbaar heeft gehoord. 
 
Gedicht 
 
4.Lied: Als een duif vers 4 
Als een duif hoog opgevlogen, 
vlieg ik weg van voor uw ogen 
om te gaan waar Gij mij vraagt 
om te doen wat U behaagt.  
Op de wind die waait van Boven 
zal ik hemelhoog U loven 
ga ik door uw Geest getild 
 overal waar Gij dat wilt. 
 
Delen 
Meeleven met elkaar:  
 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 
Kinderen komen terug en de collectezak van de kinderen aanpakken met de collecteschaal. 
:- collectedoelen:  
GAAN 
Slotlied: Ga maar gerust ( melodie ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser Hemelhoog 445 of 
Evangelische liedbundel 246 )  
 
1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.  
 
2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.  
 
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 
 
Uitzending en zegen 
 



Na afloop  Orgelspel Vaste dia’s 
 


