
    Kerkdienst 
 

Zondag 28 september 2025 
                                                             

Vredesweek 
Voorganger: Ds. B. van Gils 
Ambtsdragers: Gerard Groenendijk(ouderling) en Daniël Dik (diaken) 
Lector: Daniël Dik 
Organist: Arie Hoek 
 
VOORAF 
De paaskaars brandt al 
Vaste dia’s     
Orgelspel 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangspsalm/lied:  De Nieuwe Psalmberijming Ps. 84:1,2 ‘Hoe lief heb ik uw woning, Heer!’ 
Tekst en beamsheet via: https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-84  
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
 (gemeente gaat staan) 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 
Lied LB 283:1,5 ‘In de veelheid van geluiden’ 
Gebed om ontferming 
Glorialied LB 705:1,4 ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
 
Horen 
Gebed om de Heilige Geest 
Gesprek met de kinderen 
 
Kinderlied ‘God kent jou’ 
Eerste schriftlezing: (lector) Jes. 40:12-31 
Lied: LB 115:2,3 ‘De volken denken zelf hun goden uit’ 
Tweede schriftlezing: (lector) Matt. 11:25-30 
Lied: LB 345:1 ‘Gij hebt Uw woord gegeven’ 
Overweging. 
Lied: (m.b.t. Vredesweek) Op Toonhoogte 259:1,2,3,4 ‘Mijn hart wacht stil, op u mijn Heer’, 
melodie Psalm 62 
Tekst: 
1 Mijn hart wacht stil op U, o Heer, 
uw komst verwacht ik, meer en meer, 
uw liefde houdt mijn ziel gevangen. 
Naar U gaat al mijn vreugde uit, 
ik wacht op U, wacht als een bruid, 
reikhalzend hunkert mijn verlangen. 
  
2 Onrustig leef ik, opgejaagd, 
door duizend dromen uitgedaagd 
die liegen, lokken en verleiden; 
de boze, briesend als een leeuw, 
gaat brullend rond - ik roep, ik schreeuw 



tot U, o God: Kom mij bevrijden! 
  
3 De kracht van oorlog en geweld, 
de macht van goud en goed en geld, 
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen? 
Schandelijk schamel is de schijn: 
steeds meer te hebben en te zijn, 
dat is, o God, waar wij van dromen! 
  
4 Ik roep, ik smeek vol ongeduld: 
O Geest, als Gij mijn leven vult, 
o overvloed, o milde regen, 
dan wordt mijn hart verrassend rein, 
dan drink ik fris uit uw fontein: 
water des levens, zuiver zegen! 
 
Delen 
Meeleven met elkaar: 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 
 
Kinderen komen terug en de collectezak van de kinderen aanpakken met de collecteschaal. 
- collectedoelen aankondigen, deze komen op de beamer.  De collecte is niet tijdens de 
dienst, maar na afloop in de hal. 
 
GAAN 
Slotlied: LB903:1,6 ‘Zou ik niet van harte zingen’  
 
Uitzending en zegen 
 
Na afloop  Orgelspel Vaste dia’s 
 


