
Orde van dienst

Zondag 24 november 2024

Eeuwigheidszondag

Voorganger: Anne-Mieke van Oost-Reiber en Yvette Pors
Ambtsdragers: Willemien Stroo en Cees van der Waal
Organist/ pianist: Ger van Eersel
Mmv Cantorij o.l.v. Arie Hoek
Kindernevendienst:
Beamer:

Orgelspel

Verwelkoming

Intochtslied: 213: 1 en 5 allen, 3 cantorij Morgenglans der eeuwigheid

Groet en bemoediging
V Wat er ook gebeurt, in voorspoed en bij tegenslag,

Onze hulp is de naam van de Heer,
A Die hemel en aarde gemaakt heeft
V Die trouw is tot voorbij de grenzen van ons leven
A en nooit loslaat wat Hij met ons begonnen is.

Drempelgebed
V: Heer, wij komen bij u met onze vragen, ons gemis
A: wees ons nabij
V: met onze zorgen, ons verdriet
A: blijf ons nabij
V: met onze twijfels en hoop, ons geloof en ongeloof
A: hoor ons in de stilte
Moment van stilte…….

V: U verstaat ons, nog beter dan wij onszelf verstaan
A: geef ons moed en kracht
V: breng ons op de weg naar uw land van licht.
A: en geef ons vrede. Amen.

Zingen: 91a 1 en 3 allen Wie in de schaduw Gods mag wonen

Inleiding over deze dienst- schikking

Gezongen gebed Zingenderwijs, lied 63 – allen melodie lied 913

Moment voor grote en kleine mensen

Zingen lied 935 -Je hoeft niet bang te zijn

Begin kindernevendienst: Kinderen komen vóór de gedachtenis terug in de kerk

ONDER HET WOORD



Schriftlezing: Deuteronomium 34: 1-10

Zingen: 753: 1, 4 en 6 allen, 3 cantorij - Er is een land van louter licht

Overdenking

Zingen 732: 1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen Voor de toegewijden

GEDENKEN

Inleiding

Zingen: 199 cantorij en allen - Koester de namen
Bij het noemen van de namen worden de gedachteniskaarsen ontstoken
Na de 7de naam en aan het slot zingen we 199 Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,

zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Vanmorgen gedenken wij:
overlijdensdatum naam leeftijd
22 -11-2023 Maria Schaap-Groenenboom 94 jaar
18-01-2024 Jannigje Koster- Goedvolk 89
23-1-2024 Ingetje Barendregt 87
12-02-2024 Cornelis van der Kloot 91
28-2-2024 Dirkje Brouwer-van der Giessen 94
21-03-2024 Cornelia Geertruij Schilperoord-Andeweg 94
08-04-2024 Maarten Klootwijk 87
05-11-2024 Jansje Klootwijk 88
Zingen 199 allen Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

17-5-2024 Egbert Jan Pieter Verheul 80
26 -6- 2024 Huibrecht Johanna Jacoba van Schoor 85
10 -8- 2024 Berendina Lena Tinke-Landman 83
15-8-2024 Jan Boender 76
31-10-2024 Susanna de Waard- Christe 87
02-11-2024 Spasitel Stojanoski 76
Zingen 199 allen Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,

zegen ons allen met het licht van uw ogen.
Tenslotte ontsteken we twee kaarsen zonder naam

1ste voor allen die hier niet bij name genoemd worden
2de een licht voor alle slachtoffers van geweld
Zingen 199 allen Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Voor alle kerkgangers is er nu gelegenheid om zelf een gedachtenislichtje aan te steken
Zingen 725: 1 cantorij, 2, 3 en 4 allen - Gij boden rond Gods troon
Overgangswoorden
Lied: Sela: God, U kent de namen van de mensen die we missen

LEVEN IN GODS LICHT

Aankondiging collectedoelen



Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met Onze Vader
na:…. Wij bidden zingend:

Allen: 368J “Heer hoor ons bidden, laat komen uw rijk”

Slotlied 416- allen - Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en zegen
Gemeente zingt: Amen 431b

De steen met de naam, de kaars en een roos mogen na afloop door de familie worden meegenomen.

Op het liturgisch centrum en op de gedenktafel achter in de kerkzaal staat een schaal met kleine witte stenen.
Iedereen die dat wil, mag een steentje meenemen als een gedachte aan een overleden geliefde.

Liederen buiten het liedboek:
Zingenderwijs, lied 63 – melodie lied 913
God, verbreek in ons de stilte
waarin wij gevangen zijn.
Laat de leegte minder schrijnen
en verzacht de diepe pijn.
Richt ons steeds weer op het leven,
zodat wij niet in de ban
van de dood blijven verkeren,
door het zwijgen overmand.

Leg uw lied op onze lippen
geef uw woord ons in de mond.
Leg uw hand op onze schouder
en heel onze diepste wond.
Ga met ons op onze wegen,
leg uw liefde in ons neer
waarmee wij hen blijven noemen
steeds opnieuw en telkens weer.


