
Kerkomroepdienst

Zondag 11 juni 2023

Voorganger: ds. J. M. Boers- de Jong
Ambtsdragers: Peter Spakman en Marcel Wijnen (ouderling),
Organist: Jan van der meer

VOORAF
De paaskaars brandt al
Vaste dia’s
Orgelspel

VOORBEREIDEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Beginlied: psalm 33: 1 en 2 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’
(voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden)

(gemeente gaat staan)

Groet, bemoediging en drempelgebed:
v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIJN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. …. door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN
(gemeente gaat zitten)

Zingen: psalm 33: 8 ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’

(Lied van de leek, uitleg)

Gebed om ontferming
v. …..daarom roepen wij samen
g. Heer ontferm U

Loflied: ELB 218 ‘ Samen in de Naam van Jezus’ (Lied van de leek)
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer



Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
T'is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Horen
Gebed om de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen.
Kinderlied: ‘Zing een vrolijk geluid voor de Heer’ (van het lijstje met kinderliedjes
https://www.youtube.com/watch?v=aWdNzIOUxHQ )

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

1e Schriftlezing: Jesaja 57: 14 – 19
Zingen: lied 993: ‘Samen op de aarde’, (Afwisselend 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4
allen, 5 m, 6 v,7 allen)

1e Schriftlezing: Marcus 2: 13 – 17 en 3: 6
Zingen: lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek
Zingen: Uit Eva’s lied ‘Lied van dromen en vergezichten’(melodie psalm 72)

Wij mensen blijven dromen dromen en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen, te vinden al misschien.
Wij dromen van de mensenrechten die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten, daar ’t recht van liefde leeft.

Verdwenen zijn de dictaturen, gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren, God zelf zal bij ons zijn.
Wie in die dromen durft geloven voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven in blijde aarzeling.

https://www.youtube.com/watch?v=aWdNzIOUxHQ


En licht en sterk, vol zachte krachten die onverzet’lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten die niet te tellen zijn.
Waar mensen putten uit de bronnen van droom als werk’lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd.

Delen

Meeleven met elkaar: -In memoriam Ria Hoornstra-Koedam (foto komt nog)
Zingen: psalm 121: 1 en 4
- collectedoelen:
- gevraagde voorbeden

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader…

Onder het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst

GAAN
Slotlied: lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

Uitzending en zegen

Na afloop Orgelspel Vaste dia’s


