
Kerkomroepdienst
Zondag 5 november 2023
Dankdag gewas en arbeid

Voorganger: ds. J.E. Schelling uit Sliedrecht
Ambtsdragers: Els van Prooijen-van Dijk (ouderling) en Tjeerd Luijendijk (diaken)
Organist: Ger van Eersel
Met medewerking van kinderkoor Ziezo o.l.v. Thérèse van der Welle

VOORAF
De paaskaars brandt al
Vaste dia’s
Orgelspel

VOORBEREIDEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Hemelhoog 617 ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’

Groet, bemoediging en drempelgebed:
v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIJN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. …. door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN

Zingen Lied (psalm) 67: 3 ‘De aarde heeft haar vrucht gegeven.’
We gaan zitten

Kyriegebed

Gloria door Kinderkoor Ziezo: 1) Van A tot Z en 2) Groot en geweldig

Gebed om de Bijbel te openen

Kindermoment

Kinderlied met Kinderkoor Ziezo: Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan

Kinderen gaan naar de nevendienst
1e schriftlezing: Deuteronomium 24: 14-15 (NBV 21) (lector: Els van Prooijen- van Dijk)

Antwoordpsalm: Lied 65: 5 en 6

2e schriftlezing: Matteüs 20: 1-16 (NBV 21) (lector: Els van Prooijen- van Dijk)

Zingen: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (3x)

Overdenking



Zingen: Lied 763: 1,2 en 3 ‘De toekomst van de Heer is daar’

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderkoor Ziezo zingt: ‘Kom aan boord’ (Marcel & Lydia Zimmer)

Delen

Meeleven met elkaar:
- collectedoelen:
- gevraagde voorbeden

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader…

Tijdens de inzameling zingt Kinderkoor Ziezo: ‘Wil jij mijn vriendje zijn’ ( Elly & Rikkert)
Slotlied ‘Woon in mijn dromen’ (melodie: Lied 263, ‘Be Thou My Vision’),

vertaling: Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’, nr.54.

1. Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken,
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.

2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon Gij in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

3. Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

4. Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

Zegen
(na het amen verlaten we de kerk zingend met Lied 423 Nu wij uiteengaan)


