
    Kerkomroepdienst 
 

Zondag 25 december 2022 
 

                       KERSTFEEST 
 

 

Voorganger: ds. Joma Boers- de Jong 

Ambtsdragers: Els van Prooijen (ouderling),   Daniël Dik (diaken) 

Organist: Jan van der Meer 

Met medewerking van kinderkoor ZieZo! o.l.v. Thérèse van der Welle 

 

THEMA: LEVENSLICHT 

 

De paaskaars brandt al 

Vaste dia’s 

 

Voorafgaande aan de dienst zingen wij drie liederen:  

 

Wij zingen: Lied 478: 1 en 2 ‘Komt verwondert u hier mensen’ 

 

Kinderkoor ZieZo! Zingt: Komt allen tezamen 

Komt allen tezamen, onder ‘t sterrenblinken 

Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 

Christus geboren! zingen d’engelkoren 

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden, die Koning. 

 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 

Zij volgden zijn sterre naar Bethelem 

Herder en wijzen komen Jezus prijzen, 

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden, die Koning. 

 

Komt allen tezamen, onder ‘t sterrenblinken 

Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 

Christus geboren! zingen d’engelkoren 

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden, die Koning. 

 

Wij zingen: Lied 486: 1, 2, 3 en 4 ‘Midden in de winternacht’ 

 

  



VOORBEREIDEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

 

De Kerstkaars wordt aangestoken, daarna een gedichtje opgezegd:   

 

Gods licht schijnt ook voor jou. 

Want Jezus is geboren, 

als teken van Gods trouw. 

  

Aanvangspsalm: Psalm 98: 1 en 4 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 

g. ZIJN VREDE OOK MET U 

 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

    Die hemel en aarde gemaakt heeft 

g. HIJ IS DE HEER VAN ONS LEVEN 

 

v. Op de dag van het Licht, in het huis van het Licht: 

g. HIER ZIJN WIJ GOD, ZIE ONS AAN 

v. met dank in ons hart, voor uw Licht dat in onze duisternis schijnt 

g. HIER ZIJN WIJ GOD, ZIE ONS AAN 

v. Zie ons aan en raak onze harten met uw liefde. 

    door Jezus Christus , onze Heer 

g. AMEN 

 

Kinderkoor ZieZo zingt: Laat het kerst zijn 

Refrein: 

Laat het kerst zijn, laat het feest zijn 

Jezus kwam, voor jou en mij. 

Laat het kerst zijn, laat het feest zijn. 

Voor iedereen, voor groot en klein. 

Zolang de kerstboom staat weet dan dat het gaat 

Niet om sneeuw of sfeer maar op zoveel meer. 

Jezus kwam dichtbij als een Kind zo klein, 

Hij bracht kerstfeest in ons hart. 

Dus laat het kerst zijn. 

Dus laat het kerst zijn. 

 

Couplet Solo:  

Het is zover, de kaarsjes branden en de open haard 

Knettert vrolijk en ik ruik de zoete dennengeur 

En we eten iets speciaals. 

Het is zover, Jingle Bells klinkt weer in de winkelstraat 

Ik kon vannacht niet slapen en toch voel ik me supergoed 

Want ik weet hoe kerst is bedoeld. 

 

Hier heb ik zolang op gewacht 

Vandaag is de grote dag 



Het feest dat Jezus kwam. 

Refrein: 

Laat het kerst zijn…. 

 

Bridge:  

Een heel gelukkig kerstmis, dat heel speciaal en echt is 

Want Jezus die geboren is, kwam ook voor jou! (3x) 

Refrein: 

Laat het kerst zijn… 

 

Gebed om ontferming 

Loflied: Lied 481: 1, 2 en 3 ‘Hoor de engelen zingen de eer’ 

 

HOREN 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Ellen leest het verhaal: ‘De koppige ezel’ 

 

Kinderkoor ZieZo! zingt: Kom erbij 

 

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen,  

het is heel bijzonder, dus luister allemaal.  

Ik ken honderdduizend prachtige verhalen,  

maar dit is echt het mooiste van allemaal.  

 

Solo: 

Het gaat over twee mensen met een lange reis te gaan,  

naar Bethlehem, een plaats in Israël.  

En het gaat over een wonder dat gebeurde in een nacht,  

dus luister goed naar wat ik je vertel.  

 

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen 

het is heel bijzonder, dus luister allemaal.  

Ik ken honderdduizend prachtige verhalen,  

maar dit is echt het mooiste van allemaal.  

 

Solo: 

Het gaat over een kindje in een kleine houten stal,  

dat kwam speciaal voor mij en ook voor jou.  

Het gaat over het kindje dat ons vrede brengen zal.  

Een mooi verhaal, dus luister nu maar gauw. 

 

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen,  

een schitterend verhaal, dus kom en luister maar.  

Het lijkt misschien wel op een sprookje van heel vroeger,  

alleen dit ene sprookje is echt waar! 

 

Met de kinderen naar het standbeeld Maria 

 

 



Projectlied:  

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

Een jonge vrouw uit Nazaret 

wordt door de hemel opgemerkt. 

Maria krijgt een koningskind 

omdat Gods nieuwe tijd begint. 
 

Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, 
Liedboek 469 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20 

 

Wij zingen: Lied 489: 1 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ 

 

Preek 

 

Wij zingen: Lied 489: 2 en 3 ‘Geen ander teken ons gegeven’   

 

Onder het naspel van het orgel komen de kinderen terug uit de kindernevendienst 

 

Kinderkoor ZieZo! zingt: Vrolijk kerstfeest iedereen 

 

Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman 

Sterke God, Sterke God 

Eeuwige Vader, Eeuwige Vader 

Vredevorst, Vredevorst 

 

Een kind is ons geboren 

Een Zoon is ons gegeven 

En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 

Vrolijk kerstfeest iedereen 

 

Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld 

Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht 

Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken 

Licht in nacht, licht in de nacht 

 

Een kind is ons geboren 

Een Zoon is ons gegeven 

En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 

Vrolijk kerstfeest iedereen 

2x 

Vrolijk kerstfeest iedereen 

Vrolijk kerstfeest iedereen! 



 

 

DELEN 

 

Meeleven met elkaar:  

- collectedoelen:  

   - gevraagde voorbeden 

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 

 

GAAN 

Slotlied(staande): Lied 484 ‘Go, tell it on the mountain’  

 

Zegen 

 

Kinderkoor ZieZo! zingt: Een Kerstengel 

 

Ik maak een mooie kerstengel van wit en goud papier. 

Met glitters op zijn vleugels en een kroontje voor de sier. 

En als hij klaar is plak ik hem met plakband op het raam. 

En dat is dan de hemel waar hij zingt over Gods Naam: 

 

Refrein: 

Ere zij God, Ere zij God,  

In de hoge, in de hoge, in de hoge. 

 

Maar deze mooie kerstengel, is nu wel erg alleen. 

Help je mee, dan plakken we wat vriendjes om hem heen. 

dan knutselen we met elkaar, gezellig een tijd door, 

en zingt er even later een geweldig eng'lenkoor. 

 

Refrein: 

Ere zij God, Ere zij God,  

In de hoge, in de hoge, in de hoge. 

 

Wij zingen: ‘Ere zij God’ 

Ere zij God, ere zij God 

in den hoge, in den hoge, in den hoge!.  

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen.  

Ere zij God in den hoge,  

Ere zij God in den hoge!  

Vrede op aarde, vrede op aarde 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen, in de mensen een welbehagen,  

in de mensen een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God, ere zij God 

in den hoge, in den hoge, in den hoge!.  

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen.  

Amen, amen.  



 

NA AFLOOP  Orgelspel Vaste dia’s 

 


