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VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst. 
        (gemeente gaat staan) 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
Aanvangslied: ‘God is tegenwoordig’ (Lied 906: 1, 2, 3) 
        (gemeente gaat zitten) 
Over deze dienst 
Gebed om ontferming 
Loflied: ‘Zing een nieuw lied’ (Lied 971: 1, 2) 
 
 
HOREN 
Met de kinderen 
Lied met plaatjes: ‘Runderen, schapen en duiven te koop’ (Lied 187 - voorganger, bij piano) 
       (kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Lezing uit het Oude Testament: 1 Koningen 8:22-30 
Antwoordpsalm (mp3): ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’ (Lied 999 – naar Psalm 132) 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 2:13-25 
Preek 
Lied: ‘Hoor Gij ons aan’ (Lied 364: 1a, 2z, 3a, 4z, 5a, 6a)  (a = allen; z = zangers) 
 
 
DELEN 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader  
Aankondiging collecte: 1 Vrienden van De Elf Ranken 
     2 Kerk; 3 PKN: Missionair werk 
        (kinderen komen terug in de kerk) 
 
GAAN        (gemeente gaat staan) 

Slotlied:  ‘Wonen overal’ (Lied 419) 
Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN (Lied 431b)  
Orgelspel 
 (voorganger en ambtsdragers verlaten via de zijdeur de kerk) 



GOD IS TEGENWOORDIG 
 
1 God is tegenwoordig,  
   God is in ons midden, 
   laat ons diep in 't stof aanbidden. 
   God is in ons midden,  
   laat nu alles zwijgen 
   alles in ons voor Hem neigen. 
   Wie de stem heft tot Hem 
   sla de ogen neder, 
   geve 't hart Hem weder. 
 
2 God is tegenwoordig,  
   die in 't licht daarboven 
   dag en nacht de engelen loven. 
   Heilig, heilig, heilig,  
   zingen Hem ter ere 
   als de hoge hemelsferen. 
   Laat o Heer, U ter eer, 
   ons lied ook U prijzen, 
   lof en dank bewijzen. 
 
3 Gaarne laat ik varen  
   alle ijdelheden, 
   alle aardse vreugd en vrede. 
   Wil en wens begeeft mij,  
   ziel en lijf en leven 
   zij geheel aan U gegeven. 
   Ja Gij zijt voor altijd 
   onze God en Here. 
   U zij lof en ere. 
 
(Lied 906: 1, 2, 3) 
 
 
ZING EEN NIEUW LIED VOOR GOD DE HERE 
 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here 
   en wees van harte zeer verblijd. 
   God wil alhier met ons verkeren, 
   hier wordt een huis voor Hem bereid. 
   Hij heeft de hand en het verstand 
   gezegend voor het werk, 
   de bouw van Christus' kerk. 
 
2 God wil aan ons telkens weer tonen 
   dat Hij genadig is en trouw. 
   Dat Hij met ons samen wil wonen, 
   geeft ons de moed voor dit gebouw. 
   Maar niet met steen en hout alleen 
   is 't grote werk gedaan. 
   't Zal om onszelve gaan. 
 
(Lied 971: 1, 2) 
 
 
DE TEMPELREINIGING 
 
1 Runderen, schapen en duiven te koop! 
   Honderden feestvierders lopen te hoop. 



   Kopers en verkopers, aanbod en vraag: 
   er is veel te doen in de tempel vandaag. 
 
2 Loven en bieden, het hoort er toch bij. 
   Wissel je geld en de winst is voor mij. 
   Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf: 
   er gaat heel wat om in het tempelbedrijf. 
 
3 Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan: 
   afzet en omzet, geldzuchtig bestaan. 
   Woedend drijft Hij met een gesel van touw 
   die afgoderij uit het tempelgebouw. 
 
4 Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij. 
   Heilig het daarom en houd het dus vrij 
   van de verslaving aan goud en genot. 
   Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God! 
 
(Lied 187) 
 
 
IK ZAL IN MIJN HUIS NIET WONEN 
Een psalm van David (naar Psalm 132) 
 
(voorzang) 
1  Ik zal in mijn huis niet wonen, 
    ik zal op mijn bed niet slapen, 
    ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
    ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
    voordat ik heb gevonden 
    een plek waar Hij wonen kan, 
    een plaats om te rusten voor Hem 
    die God is, de enige ware. 
(allen0 
    Een plek waar Hij wonen kan, 
    een plaats om te rusten voor Hem 
    die God is, de enige ware. 
 
(voorzang) 
2  Ik zal in mijn huis niet wonen, 
    ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
    ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
    ik mag versmachten van dorst, 
    tot ik gevonden heb 
    een plek waar de doden leven, 
    de plaats waar recht wordt gedaan 
    aan de verworpenen der aarde. 
(allen) 
    Een plek waar de doden leven, 
    de plaats waar recht wordt gedaan 
    aan de verworpenen der aarde. 
 
(Lied 999) 
 
 
HOOR GIJ ONS AAN 
 
1 (allen) 
   Hoor Gij ons aan! 
   Wij heffen onze handen, 



   kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 
   waarmee wij dankbaar voor U staan. 
 
2 (zangers) 
   Uw oog aanschouwt 
   ons hier met onze schatten. 
   Woont Gij, wie zelfs de heemlen niet bevatten, 
   toch in een huis door ons gebouwd? 
 
3 (allen) 
   Gij ziet en hoort 
   wat onze mond wil spreken, 
   het is een staamlend, ontoereikend teken, 
   een zwak en macht'loos mensenwoord. 
 
4 (zangers) 
   In stil ontzag 
   zijn wij voor U getreden. 
   Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
   waak met uw ogen nacht en dag! 
 
5 (allen) 
   Gij spreekt ons aan, 
   Ge hebt de mens verkoren: 
   aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
   hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 
 
6 (allen) 
   O, antwoord Gij, 
   als wij tezamen bidden, 
   daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
   In uw vergeving wonen wij. 
 
(Lied 364) 
 
 
WONEN OVERAL NERGENS THUIS 
 
1 Wonen overal nergens thuis, 
   aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
   Vallende sterren, de schim van de maan, 
   mensen die opstaan en leven gaan, 
   mensen veel geluk. 
 
2 Wonen overal even thuis 
   handel en wandel en huis na huis 
   loven en bieden op waarheid en waan 
   wagen en winnen en verder gaan 
   mensen veel geluk. 
 
3 Wonen overal bijna thuis 
   aarde mijn hemel mijn vadershuis 
   stijgende sterren de lach van de maan 
   mensen die dromend een stem verstaan 
   mensen veel geluk. 
 
(Lied 419) 


