
    Kerkomroepdienst 
 

Zondag 20 maart 2022 
 

Zondag Oculi 
 

Schenk mij uw ogen 
Zodat ik zal zien 

Kale takken, 
Het zonlicht danst over jonggroen blad, 

Uitbundige bloesems, 
Vruchten waarin U zichzelf verbergt: 

Uw liefde als gift voor elke dag 
 
 

 

 
Voorganger: mevr. J.W. Immerzeel 
Ambtsdragers: Freek Plugge  (ouderling),  Eline Nootenboom (diaken) 
Organist/pianist: Jan van der Meer 
 
VOORAF 
 
De paaskaars brandt al 
Vaste dia’s 
Orgelspel 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
    (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
 (gemeente gaat staan) 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 
 
Aanvangspsalm/lied:  Lied 283 In de veelheid van geluiden 
 
Gebed om ontferming; Als responsie na de gebedsintenties zingen we Als alles duister is,  
                                       Lied 598 steeds eenmaal( ik geef dat aan ) 
 
Lied : Psalm 25 vers 1,2,7 en 10 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen 
        - Video 
 



Gebed om Gods Geest  
 
Schriftlezing:  Jesaja 53 : 1-11a 
 
Zingen : Lied 586 Zie de mens die in zijn lijden 
 
Schriftlezing : Johannes 12 : 37 - 50 
 
Overdenking 
 

Ik zat naast hem. 

Brood ging rond en wijn. 

Iemand zei : ‘Geef het licht eens door.’ 

 

Ik had het licht nog niet gezien, 

zocht, zag het nergens staan. 

Toen keek Hij mij aan. 
 
 
Zingen : Lied 1001De wijze woorden en het groot vertoon 
 
 
DELEN 
Meeleven met elkaar:  

- collectedoelen:  
   - gevraagde voorbeden 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 
 
 
GAAN 
 
Slotlied ; Lied 536 Alles wat over ons geschreven is 
 
Uitzending en zegen 
 
 
NA AFLOOP 

Orgelspel 
Vaste dia’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


