
 

    Orde van dienst 
 

Zondag 20 november 2022 

 
Eeuwigheidszondag 

 

 
Voorgangers: Anne-Mieke van Oost 
Ambtsdragers: Gerard Groenendijk en Jan de Hooge 
Organist/pianist: Ger van Eersel 
M.m.v. Cantorij o.l.v. Jan van Dijk 
Kindernevendienst:  
Beamer: ? en Arie van Ballegooijen 
Liturgische kleur: wit 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
(gemeente gaat staan) 
Lied 513 God heeft het eerste woord  
 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst.. 
  
Lied: “God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U” voorganger/ cantorij/ gemeente 

 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
 
 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 
Psalm: 23c: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij- 1a 2c 3a 5a 
 (gemeente gaat zitten) 
Over deze dienst 
Gebed om ontferming: 281: Wij zoeken hier uw aangezicht: 1a 2c 3a 4c 5a 
Glorialied 281: 6a 7c 8a 9c 10a 
 
HOREN 
Met de kinderen  
Kinderlied Licht van Pasen canon 

  
  (kinderen gaan naar kindernevendienst) 
Lezing: Matteüs 5: 1-12 
Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen: 1a, 2c, 3a 
Preek 
Lied: ZZZ 581- Een taal van liefde: 1c, 2c, 3a, 4a 
 
GEDENKEN 
Inleiding 
Lied: ‘Het lied van de gedachtenis der gestorvenen’: 1c en 2a  
(melodie lied 730; tekst Kees van der Zwaard) 

 



Wij noemen de namen... 
Datum overlijden        Naam                 Leeftijd  
 
9 januari 2022  Paulus van der Geijs -                96 jaar  
1 februari 2022 Arendje van der Geijs- Zoeter    95 
28 februari 2022  Jan Schaap                                                                92  
28 februari 2022 Dirksje Elizabeth Geertrui Zwaal-Groeneveld  85   
13 april 2022  Johannes Witkamp               90            
20 april 2022  Andrika Isabella Stolk- van der Pols    89    
 
Lied: 256- Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister. 
 
20 juli 2022  Hubertus Frederik de Bruin              73   
23 augustus 2022 Pieternella Wilhelmina Wijting- Dekker            77  
3 oktober 2022 Dirk Marius Heijkamp                            78   
10 oktober 2022 Jan Dijkstra                77   
19 oktober 2022 Jan de Winter       95 
 
 
Lied: 256- Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister. 
   

 We steken een kaars aan voor allen die wij niet met name noemen, maar die wij hebben 
liefgehad in dit leven 

            en die in onze harten geborgen zijn. 

 Tot slot een licht  
voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, 
van aanslagen en onlusten 
waar ter wereld ook. 
ter nagedachtenis aan alle migranten en vluchtelingen 
op weg naar nieuw en menswaardig leven 
verdronken op zee, omgekomen door uitputting. 
voor arbeidsmigranten die stierven in Qatar bij de aanloop van de WK 
voor allen die naamloos gingen 
voor wie eenzaam gestorven zijn 
en door geen mens gemist worden. 
 

gemeente (a capella), terwijl organist en cantorij gelegenheid krijgen een kaarsje aan te steken: 

Lied: 256- Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister. 

 
gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken 
 
Cantorij zingt: ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ (Lied 199) 
   
gemeente gaat, zo mogelijk, staan  
 
Lied ‘Het lied van de gedachtenis der gestorvenen’ : 3a en 4a 

(gemeente gaat zitten) 

DELEN 
Gebeden: dank, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Aankondiging collecte:  
 
GAAN   (gemeente gaat staan) 
Slotlied 416 Ga met God 
Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN (Lied 431b) 



Orgelspel 
 
Na afloop kunnen de genodigden achterblijven in de kerk, om de steen, de roos en de kaars van 

hun naaste mee naar huis te nemen. 
 

Op de gedenktafel achter in de kerkzaal staat een schaal met kleine witte stenen. Wie wil, mag 
na de dienst een steentje meenemen als een gedachte aan een overleden geliefde. 

 
 
 
TEKSTEN LIEDEREN 
 
ZZZ 581 ‘Een taal van liefde’  
1. Dat woord is niet in steen geschreven,  
niet hard in wetten neergelegd,  
maar ergens in een mensenleven  
uit liefde en om niet gegeven  
en uitgezegd.  
 
2. Dat woord wil mensen niet bedwingen,  
maar lucht en adem, eten zijn  
en leven, liefde doen ontspringen,  
in fluisteringen en in zingen  
geweten zijn.  
 
3. Dat woord geeft niet de wind van voren,  
veroordeelt niet en wil geen wraak,  
is dagelijks opnieuw geboren  
en in een mensenhart te horen,  
tot licht gemaakt.  
 
4. Laat mij een taal van liefde spreken,  
verzoening mag mijn spreken zijn,  
een woord dat als een warme deken  
bedekt wie in de kou bezweken,  
zo zal het zijn. 
 
‘Het lied van de gedachtenis der gestorvenen’:  
(melodie lied 730; tekst Kees van der Zwaard) 
1 Heer, herinner U de namen, 
ieder die gestorven is.  
Zie ons aan zoals wij kwamen  
uit de diepte, het verlies  
van de mensen, die wij dragen 
op de lippen in ons hart,  
die wij missen sinds de dagen,  
dat de dood ons huis verwart. 
 
2 Heer, U weet hoe vaak wij deelden  
van ons dagelijkse brood,  
hoe wij vochten, hoe wij speelden,  
ongehinderd door de dood.  
Ooit ben U met ons begonnen  
aan een ware levensreis.  
Langs de wegen van verlangen  
gaan wij biddend: breng ons thuis 
 
3 Uit het duister van de dalen  
zoeken wij een nieuw gebied. 
Laat ons niet in schuld verdwalen  



niet verzanden in verdriet. 
U bent onze hoop voor ogen  
spreek één woord: je bent bemind!  
Zoals Jezus werd bewogen 
met ontferming voor een kind. 
 
4 God, gedenk de vele aardse  
tranen van verdriet en zorg,  
vang ze op, Heer, en bewaar ze  
in uw kruik van troost en borg;  
en ontvang de levensparels,  
die wij koesteren als een schat,  
wil hen in uw Rijk aanvaarden  
en gebruiken voor uw stad. 
 


