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‘Waar was je nou?’ 
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VOORBEREIDEN 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Kelagio Singers: ‘Geef mij kracht’ 
 

Geef mij kracht, heel mijn leven Heer.   (3x) 
O, geef mij kracht. 
 
Als een vriend wil ik leven Heer,  
voor een vriend wil ik sterven Heer, 
Want als vriend moet je geven Heer, o geef mij kracht. 
 
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer.   (3x) 
O, geef mij kracht. 
 
Van de vrede wil ik dromen Heer,  
van Uw liefde die gaat komen Heer, 
Laat dit streven in mij wonen Heer, o geef mij kracht. 
 
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer.   (3x) 
O, geef mij kracht. 
 
Laten wij Uw brood gaan breken Heer,  
laat Uw liefde tot ons spreken Heer, 
In elk land, in alle streken Heer, o geef mij kracht. 
 
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer.   (3x) 
O, geef mij kracht.     (2X) 

 
We worden stil voor God  

       (iedereen gaat staan) 
Groet en bemoediging: 

v. De vrede van de Heer voor jullie allemaal! 
a. ZIJN VREDE OOK MET U! 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 a. Hij die altijd voor ons zorgt. 
 a. HIJ LAAT ONS NOOIT ALLEEN. AMEN. 

 



Psalm bij het begin: ‘God heb ik lief’ (Lied 116: 1, 4, 8) 
 

    
 

4 O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
   mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
   mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 
   geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 
8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
   offers van dank naar mijn beloften brengen, 
   in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
   met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
        (iedereen gaat zitten) 

Wat gaan we vandaag doen? 
 
Kelagio Singers: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ 
 

Dank U, voor deze nieuwe morgen,  
dank U, voor deze nieuwe dag. 
Dank U, dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag. 
 
Dank U, voor alle goede vrienden,  
dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U, voor wat ik niet verdiende,  
dat Gij mij vergeeft. 
 



Dank U, voor alle bloemengeuren,  
dank U, voor ieder klein geluk. 
Dank U, voor alle Held’re kleuren,  
dank U, voor muziek. 
 
Dank U, voor vele moeilijkheden,  
dank U, voor zoveel pijn en strijd. 
Dank U, dat Gij in alle tijden  
toch steeds bij ons zijt. 
 
Dank U, dat Gij hebt willen spreken,  
dank U, gij hoort een ieders taal. 
Dank U, dat Gij het brood wilt breken  
met ons allemaal. 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,  
dank U, dat ik NU weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan. 

 
Gebed of God met ons en met alle mensen wil zijn 
 
 

HOREN 
 

Gesprek over het thema 
 
Zingen: ‘Lees je Bijbel, bidt elke dag’ (HemelHoog 382) 
 

Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 

(als er kinderen zijn gaan die naar de nevendienst) 
 
We lezen uit de Bijbel: Johannes 11 vers 17 tot en met 27 
 



Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij  
dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.  
Betanië ligt dicht bij Jeruzalem,  
op een afstand van ongeveer vijftien stadie,  
en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen  
om hen te troosten nu hun broer gestorven was.  
Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet,  
terwijl Maria thuisbleef. 
Marta zei tegen Jezus:  
‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.  
Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ 
Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 
‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet  
dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 
Maar Jezus zei:  
‘Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 
en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.  
Geloof je dat?’ 
‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent,  
de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 

 
Kelagio Singers: ‘Stil maar, wacht maar’ 
 

Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder 
water en zonder brood. 
 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 
Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 
kun je haast nergens heen. 
 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 



Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 
Nu heb je nooit genoeg. 
Nu blijf je steeds iets missen 
en in het ongewisse 
of je ooit krijgt wat je vroeg. 
 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 

 
Preek: ‘Waar was je nou?’ 
 
Zingen: ‘Wij zullen opstaan en met hem meegaan’ (HemelHoog 737) 
 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan  
straks als Jezus terugkomt. 
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 
als Jezus komt. 
 
Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer. 
Sikkeneuren helpt je toch niet meer. 
't Zal gebeuren, Dan komt de Heer, de Heer, 
 
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 
straks als Jezus terugkomt. 
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 
als Jezus komt. 

 
 

DELEN 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Wij geloven in de Here God, 
onze Vader, die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Zo machtig is Hij! 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 



die geboren werd in de stal van Bethlehem, 
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. 
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op aarde, 
om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, 
die gekomen is op het pinksterfeest 
en die wonen wil in ons hart. 
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: 
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, 
waar we allemaal thuis horen. 
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, 
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen 
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn. 
 

Danken en bidden – als afsluiting zingen The Kelagio Singers... 
 

(Dames) 
Onze Vader, boven in de hemel, geheiligd worde uw naam, 
uw rijk kome, uw wil zal geschieden, 
in de hemel en ook op aarde. 
 
(Heren) 
Onze Vader, boven in de hemel, geheiligd worde uw naam, 
uw rijk kome, uw wil zal geschieden, 
in de hemel en ook op aarde. 
 
(Samen) 
Geef ons dagelijks brood, nu en morgen. 
En vergeef ons al onze schuld, 
zoals wij ook vergeven hen die schuldig zijn. 
En, Heer, leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van al het kwaad. 
Want Uw is het rijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
Onze Vader, boven in de hemel, geheiligd worde uw naam, 
uw rijk kome, uw wil zal geschieden, 
in de hemel en ook op aarde. 

 



Aankondiging van de collecte (bij de uitgang of digitaal): 
    de eerste collecte is voor de ICAD! 
 

(als er kinderen zijn komen ze weer terug in de kerk) 
 
 

GAAN 
(Iedereen gaat staan) 

 
Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Lied 416) 
 

 

 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   bij gevaar, in bange tijden, 
   over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   in zijn liefde je bewaren, 
   in de dood je leven sparen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 



4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Opdracht en zegen: als ‘amen’ zingen wij… (Lied 415: 3) 
       

 
 
 

 
 



 
 

NA AFLOOP 
 
Orgelspel 
 
Koffie voor de bezoekers - (Graag blijven wachten in de kerk) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Een fijne zondag gewenst 
en tot de volgende keer! 

 
 

 



Bijbeluurtje 
Weet u dat er bijbeluurtjes worden gegeven voor mensen met een 
verstandelijke beperking? 
 
Bijbelcub “Meliom”, Kruidentuin 9 te Barendrecht, in dagbesteding Lavendel, 
dinsdagavond (1 maal in de 2 weken) van 19.00 - 20.00 uur, informatie: Ada van 
der Wel, tel. 0180-619519 of Anja Roukema, tel. 0180-621315 of Annemiek de 
Jong, tel. 0610282053. 
 
Bijbelclub “Immanuëlkerk”, Klarinetweg 2, dinsdagavond (1 maal in de 2 weken) 
van 19.30 - 20.30 uur, informatie: Gert en Marina Kraal, tel. 0180-472056. 
 
 
 
Weet u al van het project “Kerkplein”, pastorale-diakonale zorg? 
“Kerkplein is een integratieproject voor mensen met 
een verstandelijke beperking die begeleid 
zelfstandig wonen. Voor vragen of informatie kunt u 
terecht bij de pastoraal consulent Tanja Demper 
(td@samen010.nl  of gsm 0630259914). Zie ook: 
http://www.samen010.nl/projecten/  
 
 
De volgende gecombineerde/aangepaste diensten zijn:  

 13 maart 2022: Nebokerk, Smeetslandsedijk 280, 3076 DV Rotterdam. 
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur, voorganger ds. D. Quant. 

 10 april 2022: (samen met Kerkplein) Alexanderkerk, Springerstraat 340, 
3067 CX Rotterdam Alexander. Gecombineerde dienst, aanvang 9.30 uur, 
voorganger ds. R.J. van Amstel. 

 15 mei 2022: Ontmoetingskerk (CGK), Zevensprong 4, 2907 TK Capelle aan 
den IJssel. Gecombineerde dienst, aanvang 11.15 uur, voorganger ds. L.G. 
Koopman. 

Deze dienst werd mede georganiseerd door 
url: www.icad2012.nl  

e-mail: stichting.icad@gmail.com 
 

 
 


