Carnissehaven 11 december

Voorganger: mevr. ds. L. Verschoor- Schuijer
Ambtsdragers: Gerda Pulleman (ouderling), Tjeerd Luijendijk (diaken)
Organist: Ger van Eersel

VOORBEREIDEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

aansteken derde adventskaars, plus gedichtje
Aanvangspsalm/lied: Ga, stillen in den lande, NL 440: 1 en 2

Groet, bemoediging en drempelgebed:
v. De vrede van de Heer zij met u allen
g- ZIIN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. God van licht, wij zien naar U uit.
Wij verlangen naar uw Woord.
Onze ziel verlangt naar U,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Open onze oren voor uw woorden van hoop.
Open onze harten voor het geheim van uw liefde,
door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN
(gemeente gaat zitten)

lied: Licht in onze ogen, NL 463: 1, 2, 3, 4
Gebed om ontferming

lied: Kyrie eleison, NL 463: 6, 7 en 8
aandacht voor de bloemschikking

Lied: Psalm 85: 3 en 4

kindermoment en projectlied (door leiding kinderdienst)
*Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Schriftlezing: Jozua 2: 1-21
lied van de leek: Welkom thuis, uitleg door Cynthia de Voogd

Schriftlezing: Jacobus 2: 14-17 en 25-26
lied: Neem mijn leven, NL 912:1,2,3en6

Preek
Lied: Gij die alle sterren houdt, NL 919



DELEN
Meeleven met elkaar:

- collectedoelen:

- gevraagde voorbeden
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader...

GAAN
Slotlied: Waar de mensen dwalen, NL 286

Uitzending en zegen

NA AFLOOP Orgelspel Vaste dia’s



