
  
 

WOENSDAGAVONDGEBED  
in de Veertigdagentijd  

6 april 2022 
 

VAN U IS DE TOEKOMST! 
 

Orgelspel: Lied 608: ‘De steppe zal bloeien’ 
 

Welkom  -  de kaars wordt aangestoken 
     
 v: In de lichtkring van uw liefde 
     zingt de stilte U ter eer! 
 a: WIJ WORDEN STIL VOOR GOD... 
 
Stilte 
 
Opening 
     
 v: Wie woont in de hoede van de Eeuwige, 
 a: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE MACHTIGE. 
 v: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
 a: HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN. 
  
Lezen Psalm 126 
 
Zingen: Psalm 126a 
Refrein: 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
1. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 

 
Rerein: 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
 
Schriftlezing Lucas 20: 9 – 19  
Wat betekent dan wat er geschreven staat: 
“De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden?” 
 
Stilte 
 
Zingen Lied 542: 1, 2 en 3 
 
1. God roept de mens op weg te gaan,  

zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga  
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 
2. Het volk van God was veertig jaar 

– een mensenleven lang –  
Op weg naar het beloofde land,  
het land van Kanaän. 
 

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan  



uw weg door de woestijn  
en laat uw Zoon een laaiend vuur,  
een nieuwe Mozes zijn. 
 

 
Gebeden 

Avondgebed  
 
Voorbeden, afgesloten met: 

v: In uw hand leg ik mijn leven; 
a:  HEER, TROUWE GOD, U VERLOST MIJ; 
v: Ik vertrouw op de HEER; 
a: IN UW HAND LEG IK MIJN LEVEN; 
v: Bewaar ons als uw oogappel, 
a: VERBERG ONS IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS. 

 
Stilte 
 
Onze Vader... 

 
Zegenbede 

 v: De HEER zal ons zegenen en behoeden 
 a: EN ONS VREDE GEVEN. AMEN.  
 
Afsluiting - de kaars wordt gedoofd 
 
Orgelspel: Psalm 118:  
‘De steen die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd’.   

 


