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VOORAF 

Vaste dia’s 

Orgelspel 

 

 

VOORBEREIDEN 

Welkom door de ouderling van dienst 

De paaskaars wordt aangestoken 

     

Openingsvers en groet 

Psalmgebed (MP3): ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’ (Lied 90a) 

 

 

HOREN 

Schriftlezing: Psalm 77  

 

Zingen: ‘Roepend om gehoor te vinden’ (Lied 77: 1) 

Lezen: Psalm 77: 5-10 (NBV21) 

Zingen: God, op wat Gij eens verrichtte’ (Lied 77: 4) 

Lezen: Psalm 77:14-19 (NBV21) 

Zingen: ‘God, uw pad was door de golven’ (Lied 77: 6) 

 

Overdenking 

Lied (MP3): ‘Ieder nacht verlang ik naar U, o God’ (Taizé 152) 

 

 

DELEN 

Mededelingen: er is één collecte, bestemd voor de kerk 

Gebeden: Avondgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader… 

Avondlied (MP3): ‘Wees Gij mijn toevlucht’ (Lied 263) 

 

 

GAAN 

Zegenbede  

Orgelspel 

 

 

NA AFLOOP 

Vaste dia’s 



O GOD, DIE DROEG ONS VOORGESLACHT 

 
1 O God, die droeg ons voorgeslacht 
   in nacht en stormgebruis, 
   bewijs ook ons uw trouw en macht, 
   wees eeuwig ons tehuis! 
 
2 De schaduw van uw troon omsloot 
   uw heiligen weleer, 
   bij U beveiligd is ons lot 
   en zeker ons verweer. 
 
3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
   hebt door uw woord bereid, 
   altijd dezelfde, die Gij waart, 
   de God der eeuwigheid! 
 
4 En duizend jaar gaan als de dag 
   van gistren voor U heen, 
   een schaduw, een gedachte vaag, 
   een nachtwaak, die verdween. 
 
5 De tijd draagt alle mensen voort 
   op zijn gestage stroom; 
   ze zijn als gras, door zon verdord, 
   vervluchtigd als een droom. 
 
6 O God, die droeg ons voorgeslacht 
   in tegenspoed en kruis, 
   wees ons een gids in storm en nacht 
   en eeuwig ons tehuis! 
 
(Lied 90a) 
 
 
ROEPEND OM GEHOOR TE VINDEN 
 
1 Roepend om gehoor te vinden, 
   om bij God gehoor te vinden, 
   roep en smeek ik onverpoosd, 
   maar mijn ziel blijft ongetroost. 
   Nu de druk mij overmande, 
   hef ik tot de Heer mijn handen, 
   maar 't gedenken is mij pijn, 
   nu ik zonder God moet zijn. 
 
 
4 God, op wat Gij eens verrichtte, 
   wil ik mijn betrouwen stichten. 
   Wat Gij eens gedaan hebt is 
   steeds in mijn gedachtenis. 
   Heel de wereld zag uw sterkte, 
   zag de wonderen die Gij werkte, 
   toen Gij, groot in heiligheid, 
   Jakobs volk hebt uitgeleid. 
 
6 God, uw pad was door de golven. 
   Wateren hebben het bedolven 
   en uw voetspoor uitgewist: 
   geen die nog uw treden gist. 



   Maar Gij gaf een goed geleide 
   aan het volk dat Gij bevrijdde: 
   Mozes' en Aärons hand 
   voerde 't in een veilig land. 
 
(Lied 77: 1, 4, 6) 
 
 
IEDERE NACHT VERLANG IK NAAR U 
 
Iedere nacht verlang ik naar U, o God,  
ik hunker naar U met heel mijn ziel. 
Iedere nacht verlang ik naar U, o God,  
ik hunker naar U met heel mijn ziel. 
 
(Taizé 152) 

 
 
WEES GIJ MIJN TOEVLUCHT 
 
1 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht 
   de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
   Hoe kan ik gaan slapen als Gij er niet zijt, 
   die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
   bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
   de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
   het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
   een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
   De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
   wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
(Lied 263) 


