
 
    Kerk(omroep)dienst 

 
Zondag 29 augustus 2021 

 
(11e zondag van de zomer) 

 

 
Voorganger: Bert de Wit 
Ambtsdragers: Alide Heule, Daniël Dik 
Organist: Ellen Pons 
Beamer: Niels van Campen, Arie van Ballegooijen 

 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (gemeente gaat staan) 
Aanvangslied: ‘Here Jezus, om uw woord’ (Lied 314: 1, 3) 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 

Lied: ‘Heer, ontferm U over ons’ (Lied 413: 3 
Gebed om ontferming 
Loflied: ‘Grote God, wij loven U’ (Lied 413: 1, 2) 
 
 
HOREN 
Met de kinderen… 
Kinderlied (mp4): ‘Vertel het aan de mensen’ (Elly & Rikkert) 

https://www.youtube.com/watch?v=AuPvUckUg20  
  (kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Lezing van het Oude Testament: Jeremia 2:1-5;10-13 
Antwoordpsalm: ‘Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken’ (Lied 12: 1, 4, 5) 
Lezing van het Nieuwe Testament: Johannes 6:60-71 
Lied: ‘U komt de lof toe’ (Lied 339a) 
Preek 
Lied: ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ (Lied 800: 1, 2, 3) 
 
 
DELEN 
Aankondiging collecte: 1 Zendingscollecte: voor Syrië: de kerk als plek van hoop en herstel.  

  2 Kerk;  3 kosten van kerkomroep/kerkTV. 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader 
 (kinderen komen terug in de kerk) 
 
 
GAAN 
 (gemeente gaat staan) 
Slotlied: ‘Jezus, die langs het water liep’ (Lied 531: 1, 3) 
Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN (Lied 431b) 
Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=AuPvUckUg20


HERE JEZUS, OM UW WOORD 
 
1 Here Jezus, om uw woord 
   zijn wij hier bijeen gekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort 
   uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven 
   hart en ziel en heel ons leven. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
   licht uit licht, uit God geboren, 
   maak ons voor uw heil bereid, 
   open hart en mond en oren, 
   dat ons bidden en ons zingen 
   tot de hemel door mag dringen. 
 
(Lied 314: 1, 3) 
 
 
HEER, ONTFERM U OVER ONS 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
   laat ons niet verloren gaan. 
 
(Lied 413: 3) 
 
 
GROTE GOD, WIJ LOVEN U 
 
1 Grote God, wij loven U, 
   Heer, o sterkste aller sterken! 
   Heel de wereld buigt voor U 
   en bewondert uwe werken. 
   Die Gij waart te allen tijd, 
   blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2 Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuwige, Ongeziene, 
   looft uw liefde en zingt ervan. 
   Alle engelen, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe: 
   'Heilig, heilig, heilig' toe! 
 
(Lied 413: 1, 2) 
 
 
BRENG REDDING, HEER 
 
1 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken. 
   Geen mens is trouw; elk is een leugenaar. 
   Met gladde tong hoort men ze leugens spreken, 
   met vleierij bedriegen zij elkaar. 
 
4 Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen, 
   zuivere woorden, onvervalst en klaar, 
   als zilver dat de smeltkroes zeven malen 



   gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar. 
 
5 Laat de geweldenaars op aarde woeden. 
   Al neemt steeds meer hun valsheid overhand, 
   Gij Heer, houdt ons voor immer in uw hoede. 
   Gij zijt getrouw, uw woord doet Gij gestand. 
 
(Lied 12: 1, 4, 5) 

 
 
U KOMT DE LOF TOE 
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
 U alle glorie, o Vader,  
o Zoon, o heilige Geest 
 in alle eeuwen der eeuwen. 
 
(Lied 339a) 
 
 
WAT ZOU IK ZONDER U GEWEEST ZIJN 
 
1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
   hoe zou ik zonder U bestaan? 
   Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
   en eenzaam door de wereld gaan. 
   Mijn liefde tastte in den blinde. 
   Een afgrond lag in het verschiet. 
   En waar zou ik een trooster vinden 
   die werkelijk wist van mijn verdriet. 
 
2 Een diepe nacht zou mij omvangen 
   waarna geen blijde morgen daagt. 
   Ik werd verteerd door wild verlangen, 
   door 's levens maalstroom weggevaagd. 
   Ik zou alleen zijn, van het heden 
   en van de toekomst ongewis. 
   Wie kan er aarden hier beneden 
   als er geen open hemel is? 
 
3 Maar Christus gaf mij taal en teken 
   en ik ben zeker van zijn stem. 
   De nacht is voor het licht geweken, 
   het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
   Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
   bij water, woord en brood en wijn, 
   omdat ik weet van zijn nabijheid 
   waar twee of drie vergaderd zijn. 
 
(Lied 800: 1, 2, 3) 
 
 
JEZUS DIE LANGS HET WATER LIEP 
 
1 Jezus die langs het water liep 
   en Simon en Andreas riep, 
   om zomaar zonder praten 
   hun netten te verlaten,- 
   Hij komt misschien vandaag voorbij 
   en roept ook ons, roept u en mij, 



   om alles op te geven 
   en trouw Hem na te leven. 
 
3 Christus die door de wereld gaat 
   verheft zijn stem niet op de straat, 
   Hij spreekt ons hart aan, heden, 
   en wenkt ons met zich mede. 
   En lokt ook nog zoveel ons aan, 
   tot wie zouden wij anders gaan? 
   Hij heeft en zal ons geven 
   alles, - het eeuwig leven. 
 
(Lied 531: 1, 3) 


