
 
    Kerkomroepdienst 

 
Zondag 28 maart 2021 

(Doopdienst / Palmzondag) 
 

 
Voorganger: Anne-Mieke van Oost-Reiber, Joma Boers-de Jong 
Ambtsdragers: Bas en Eline Nootenboom-Noordam 
Organist/pianist: Ger van Eersel 
Beamer: Paul van der Ent, Arie van Ballegooijen, Marijn Sluijs 

 
VOORAF 
Vaste dia’s 
Orgelspel 
 
VOORBEREIDEN 
    (ouderling staat klaar achter de tafellezenaar) 
Welkom door de ouderling van dienst 
De paaskaars wordt aangestoken 
Lied (mp3): ‘Alles wat over ons geschreven is’ (Lied 556)  
    (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
Openingswoorden 
Gebed om ontferming 
Lied: ‘Zwaai, zwaai, zwaai’ (uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - ‘praatje’ over Palmpasenstokken en het verhaal daarbij 
        - filmpje (mp4): van de kinderen die thuis hun stokken hebben gemaakt 
         - lied (mp4): ‘Hosanna, hosanna!’ (Marcel Zimmer) 
Schriftlezing: Johannes 12:12-19 
Preek 
Lied: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ (AWN I,20) 

(tijdens het lied wordt de dopeling binnengebracht) 
DOPEN 
Doopgebed 
Doopvragen 
Bediening van de heilige doop 
De doopkaars wordt aangestoken 
Aanvaarding door de ‘gemeente’: 

(Vg) Gemeente, wilt ook u dit kind – Noa Zoë - dat zojuist is gedoopt, opnemen in uw 
midden, haar met liefde omringen en de ouders bijstaan op hun weg in de  
gemeente van de Heer? 

(Allen) JA, VAN HARTE 
De naam wordt in het doopboek geschreven 
Lied (mp3): ‘Zegen voor de kinderen’ (Sela 147)   (tijdens het inschrijven) 
 
DELEN 
Mededeling van overlijden / stilte / orgelspel: ‘Wat God doet dat is welgedaan’ (Lied 909:3)  
 
Meeleven met elkaar: - collectedoelen: (1) Jong Protestant: Paas-Challenge – ontdekken wat 

Pasen is.  (2) de Kerk; 3) Kerkomroep & KerkTV. 
 - gevraagde voorbeden 

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 
 
GAAN 
Slotlied: ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’ (Lied 578) 
Uitzending en zegen 
Orgelspel 



ALLES WAT OVER ONS GESCHREVEN IS 
 
1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
   alle geboden worden thans voldragen, 
   alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
   die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
   Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
   Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
   aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
   ons is een lofzang in de mond gegeven, 
   sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
   waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
   vrede aan allen die uw naam verhogen: 
   heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
(Lied 556) 

 
 
ZWAAI, ZWAAI, ZWAAI 
 
Zwaai, zwaai, zwaai met jonge groene takken,  
zing nu naderkomt, 
op een ezel nooit bereden, 
hij die doet wat moet gedaan. 
 
(Uit: ‘Als de graankorrel sterft…’ 
 
 
LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN 
 
1 Laat de kind'ren tot Mij komen, alle alle kind'ren. 
   Laat de kind'ren tot Mij komen, 
   niemand mag ze hind'ren. 
   Want de poorten van mijn rijk 
   staan voor kind'ren open, 
   laat ze allen groot en klein 
   bij Mij binnen lopen 
 
2 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. 
   Laat de mensen tot Mij komen, 
   houdt ze toch niet tegen! 
   Want de poorten van mijn rijk 
   gaan ook voor hen open, 
   als ze aan een kind gelijk 
   bij Mij binnen lopen. 
 
(Alles wordt nieuw I,20) 
 



ZEGEN VOOR DE KINDEREN 
 
1 God geeft leven, kwetsbaar leven 
naar Zijn beeld gevormd. 
Hij bedacht jou en Hij heeft je 
toevertrouwd aan ons. 
 
2 Hier in Gods gemeente leggen 
wij op jou Zijn naam, 
geven wij je terug aan Hem, 
die jou heeft doen bestaan. 
 
3 In het volste Godsvertrouwen 
zegenen wij jou. 
Hij zal met je meegaan 
alle dagen; Hij is trouw. 
 
(Sela 147) 
 
 
WAT GOD DOET, DAT IS WELGEDAAN 
 
3 Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven - 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 
 
 
O KOSTBAAR KRUIS, O WONDER GODS 
 
1 O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
   waaraan de prins der glorie stierf; 
   ik wil om U zijn zonder trots, 
   ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
2 Bewaar mij dat ik roemen zou 
   dan in mijn 's Heren Christi dood. 
   Al wat ik anders noemen zou 
   is niets bij dit mysterie groot. 
 
3 O angst en liefde, ondereen 
   vermengd als water en als bloed, 
   zij wijzen naar het wonder heen 
   van Hem die op de aarde boet. 
 
4 Het rode bloed, zijn koningskleed 
   bedekt het schandelijke kruis, 
   dat wordt door alles wat Hij leed 
   de levensboom van 't paradijs. 
 
5 En door zijn dood en door zijn bloed 
   is nu de wereld dood voor mij. 
   Ik ben gestorven, maar voor goed 
   van heel de dode wereld vrij. 
 
6 De aarde zelf is veel te klein 



   voor wie U waarlijk loven wil. 
   Uw liefde is een groot geheim, 
   zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
(Lied 578) 


