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VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
 (gemeente gaat staan) 
Groet, bemoediging en aanvangspsalm: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
g. VAN WAAR KOMT MIJN HULP? 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Lied: ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ (Lied 121: 1, 3, 4) 
       (gemeente gaat zitten) 

Over deze dienst 
Lied: ‘- en vele duizenden ontheemd’ (Lied 997) 
Openingsgebed uit Colombia 
Loflied: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (Lied 973) 
 
 
HOREN 
Met de kinderen… 
Kinderlied: ‘Waar zou de stad van de vrede zijn?’ (AWN III,30) 
       (kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Schriftlezing: Marcus 9:33-50 
Lied: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ (Lied 1001: 1, 2) 
Preek 
Lied: ‘Samen op de aarde’ (Lied 993: 1, 2, 3, 6, 7) 
 
 
DELEN 
Over KiA-project Renacer en andere in Colombia – door Jeannet Bierman 
Lied: ‘Nada te turbe’ (Lied 900) 
Aankondiging collecte: voor Renacer  
Gebeden: Gebed van Gempaz (om vrede in Colombia), dank, voorbeden, stilte, Onze Vader 
        (kinderen komen terug in de kerk) 
 
GAAN        (gemeente gaat staan) 
Slotlied: ‘O grote God die liefde zijt’ (Lied 838: 1, 2, 3) 
Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN (Lied 431b) 



 
IK SLA MIJN OGEN OP EN ZIE 
 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 
   de hoge bergen aan,  
   waar komt mijn hulp vandaan? 
   Mijn hulp is van mijn Here, die 
   dit alles heeft geschapen.  
   Mijn herder zal niet slapen. 
 
3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
   des daags en in de nacht  
   houdt Hij voor u de wacht. 
   Uw schaduw aan uw rechterhand: 
   de zon zal u niet schaden,  
   de maan doet niets ten kwade. 
 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
   Hij maakt het kwade goed,  
   Hij is het die u hoedt. 
   Hij zal uw komen en uw gaan, 
   wat u mag wedervaren,  
   in eeuwigheid bewaren. 
 
(Lied 121: 1, 3, 4) 
 
 
EN VELE DUIZENDEN ONTHEEMD 
 
1 -en vele duizenden, ontheemd, 
   gevlucht uit eigen land, 
   beducht voor tirannie, geweld, 
   voor dood, voor moord en brand; 
   genade Heer, hoor ons gebed, 
   zie deze wereld aan! 
 
2 Ons mensenhart vol wrevel, drift; 
   de harde hand die slaat, 
   een straat in redeloze strijd, 
   de macht lijkt aan het kwaad; 
   genade Heer, hoor ons gebed, 
   zie deze wereld aan! 
 
3 En binnen heerst de bittere twist, 
   het woord wordt tot verwijt, 
   dit huis bood eens geborgenheid, 
   verhult nu schaamte en nijd; 
   genade Heer, hoor ons gebed, 
   zie deze wereld aan! 
 
4 O God, uw groot begrijpend hart 
   kent onze angst en pijn; 
   genees de zieke wereld weer, 
   zodat zij goed zal zijn. 
   genade Heer, hoor ons gebed, 
   zie deze wereld aan! 
 
(Lied 997) 
 
 



OM VOOR ELKAAR TE ZIJN UW OOG EN OOR 
 
1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
   te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
   en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
   halleluja. 
 
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
   te helpen wie geen helper had ontmoet: 
   wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
   halleluja, 
 
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
   om op te komen voor wie is verstomd,  
   voor wie gevangen zit of is gewond,  
   halleluja, 
 
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
   gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
   uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  
   Halleluja! 
 
(Lied 973) 
 
 
WAAR ZOU DE STAD VAN DE VREDE ZIJN? 
 
1  Waar zou de stad van de vrede zijn, 
    kun je er komen al ben je ook klein? 
    Is het ver weg over land, over zee 
    is het er ja of is het er nee? 
 
2  Hoe komen wij op het goede spoor, 
    is het linksaf, of is het rechtdoor? 
    Is het niet hier en is het niet daar, 
    is het er nee, of is het er ja? 
 
3  Zijn alle dromen dan toch bedrog, 
    hebben wij hier tevergeefs gezocht? 
    Is het een sprookje en is het niet waar, 
    is het er nee, of is het er ja? 
 
4  Wij willen weten, wij willen zien 
    wij willen weten, wij tellen tot tien. 
    Geef ons een teken van vrede mee! 
    Is het er ja, of is het er nee? 
 
(AWN III,30) 
 
 
DE WIJZE WOORDEN EN HET GROOT VERTOON 
 
1 De wijze woorden en het  groot vertoon, 
   de goede sier van goede werken, 
   de ijdelheden op hun pauwentroon, 
   de luchtkastelen van de sterken: 
   al wat hoog staat aangeschreven 
   zal Gods woord niet overleven; 
   Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
   beschaamt de ogen van de sterken. 



 
2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
   dat lachen zullen zij die wenen, 
   dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
   dat dorst en honger zijn verdwenen - 
   de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
   die geen vader was, zal vader zijn; 
   mensen zullen and're mensen zijn, 
   de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
(Lied 1001: 1, 2) 
 
 
SAMEN OP DE AARDE 
 
1 Samen op de aarde 
   dat beloofde land, 
   God zal ons bewaren, 
   want Hij houdt in stand 
 
2 wat Hij heeft geschapen 
   met zijn hand, zijn woord. 
   Hij zal niet verlaten 
   wat Hem toebehoort. 
 
3 't Westen en het Oosten, 
   voor- en nageslacht, 
   om zijn Naam te troosten 
   zijn zij aangebracht; 
 
6 want Hij zal verzoenen 
   wat vijandig is, 
   nieuwe namen noemen, 
   voor een oud gemis; 
 
7 kerk en wereld samen, 
   vasteland en zee, 
   worden ja en amen, 
   ja uit ja en nee. 
 
(Lied 993: 1, 2, 3, 6, 7) 
 
 
NADA TE TURBE 
 
Nada te turbe nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
sólo Dios basta. 
 
(Lied 900) 
 
 
O GROTE GOD DIE LIEFDE ZIJT 
 
1 O grote God die liefde zijt, 
   o Vader van ons leven, 
   vervul ons hart, dat wij altijd 
   ons aan uw liefde geven. 
   Laat ons het zout der aarde zijn, 



   het licht der wereld, klaar en rein. 
   Laat ons uw woord bewaren, 
   uw waarheid openbaren. 
 
2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
   getuigen van uw vrede, 
   dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
   wie afdwaalt met ons mede. 
   Laat ons getrouw de weg begaan 
   tot allen die ons verre staan 
   en laat ons zonder vrezen 
   de minste willen wezen. 
 
3 Leer ons het goddelijk beleid 
   der liefde te beamen, 
   opdat wij niet door onze strijd 
   uw goede trouw beschamen. 
   Leg ons de woorden in de mond 
   die weer herstellen uw verbond. 
   Spreek zelf door onze daden 
   van vrede en genade. 
 
(Lied 838: 1, 2, 3) 


