
Eerste Kerstdag 2021  
 

Kerkomroepdienst met kinderkoor ZieZo 
 

‘Tel je mee?’ 
 

 
Voorganger: ds. Bert de Wit 
Ambtsdragers: Marcel Wijnen, Jan de Hooge 
Kindernevendienst: Sonja Lagerwerf 
Organist: Ellen Pons 
Pianist: Niels van Campen 
M.m.v. kinderkoor ZieZo, o.l.v. Therese van der Welle 
Beamerdienst: Joost Hommersom, Dico Tol 
 
 
Vooraf 

Presentatie 
Orgelspel: ‘Komt allen tezamen’ (Lied 477) 

 
Voorbereiden 

Welkom door ouderling Willemien en kerstkaars aansteken + gedicht door Vera 

ZieZo: ‘Het licht van die ster’ 

Begroeting en gebed 

ZieZo: ‘Ere zij God in onze dagen’ 

 

Horen 

Filmpje (MP4): ‘Kom laten wij aanbidden’ (Bijbelbasics) 

Gesprekje over het adventsproject ‘Tel je mee?’ – n.a.v. bloemschikking 

ZieZo: ‘Kom erbij, want ik wil je iets vertellen’ 

Verhaal (mp4): ‘De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders’ (Lucas 2:6-20) 

 Preekverhaal voor jong en oud 

ZieZo: ‘Gloria a Dios’ 

 

Delen 

Filmpje (MP4) Kerk in Actie: ‘Geef licht voor kinderen in de knel’ 

Aankondiging collecte: 1. Diaconie: Kom op voor kinderen in de knel; 

  2. Kerk; 3. Plaatselijk jeugdwerk 

Gebeden: danken, bidden, stil zijn, Onze Vader… 

ZieZo (MP4): ‘I like Christmas’ (medley) 

 

Gaan   

Zegen 

ZieZo: ‘Vrolijk kerstfeest iedereen’ 

 

Na afloop 

Orgelspel: ‘Ere zij God’ 

Presentatie 

 
 
 



Liedteksten  
 
HET LICHT VAN DIE STER 
Marcel & Lydia Zimmer 
 
Het licht van die ster 
zal altijd blijven stralen, 
het licht van die ster 
die verscheen boven de stal. 
Het licht van die ster 
zal altijd blijven stralen, 
de mensen steeds verwarmen 
op de wereld, overal. 
 
Want dat is wat het wonder van de kerstnacht 
aan iedereen op aarde heeft beloofd. 
Geluk en vrede liggen voor het grijpen 
wanneer je in het kerstverhaal gelooft. 
 
Het licht van die ster 
zal altijd blijven stralen, 
het licht van die ster 
die verscheen boven de stal. 
Het licht van die ster 
zal altijd blijven stralen, 
de mensen steeds verwarmen 
op de wereld, overal. 
 
Dit licht zal alle duisternis verjagen 
en het straalt de horizon voorbij. 
Dit licht, dat nieuwe hoop geeft, alle dagen 
zal er altijd zijn, voor jou en mij 
 
Het licht van die ster 
zal altijd blijven stralen, 
het licht van die ster 
die verscheen boven de stal. 
Het licht van die ster 
zal altijd blijven stralen, 
de mensen steeds verwarmen 
op de wereld, overal. 
 
 
ERE ZIJ GOD IN ONZE DAGEN 
 

Ere zij God in onze dagen, 
ere zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Ere zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Ere zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 



KOM ERBIJ, WANT IK WIL JE IETS VERTELLEN 
Marcel & Lydia Zimmer 
 

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen,  
het is heel bijzonder, dus luister allemaal.  
Ik ken honderdduizend prachtige verhalen,  
maar dit is echt het mooiste van allemaal.  

Het gaat over twee mensen met een lange reis te gaan,  
naar Bethlehem, een plaats in Israël.  
En het gaat over een wonder dat gebeurde in een nacht,  
dus luister goed naar wat ik je vertel.  

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen 
het is heel bijzonder, dus luister allemaal.  
Ik ken honderdduizend prachtige verhalen,  
maar dit is echt het mooiste van allemaal.  

Het gaat over een kindje in een kleine houten stal,  
dat kwam speciaal voor mij en ook voor jou.  
Het gaat over het kindje dat ons vrede brengen zal.  
Een mooi verhaal, dus luister nu maar gauw. 

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen,  
een schitterend verhaal, dus kom en luister maar.  
Het lijkt misschien wel op een sprookje van heel vroeger,  
alleen dit ene sprookje is echt waar! 

 
 
GLORIA A DIOS 
Gert-Jan en Hanneke Scherff 
 
Als ik een van de herders was geweest 
Eeuwen lang geleden, bij Bethlehem 
Was er midden in de nacht ineens een feest 
En zat ik op de eerste rij bij een prachtig concert. 
Zoiets moois heeft niemand daarna ooit nog gehoord. 
God stuurde op een nacht een mega eng’lenkoor. 
 
(Refrein:) 
Jezus is geboren! Gloria a Dios 
De hemel laat zich horen, de engelen gaan los! 
God verdient de hoogste eer, want Hij kwam op aarde neer 
Daarom klinkt het telkens weer: Gloria a Dios! 
Gloria a Dios! 
 
Als ik een van de herders was geweest 
Dan mocht ik op een heel bijzonder kraambezoek. 
Zonder wieg en zonder muisjes op beschuit, 
Bij de Redder van de wereld, gewikkeld in een doek. 
Wat ik in die nacht dan had gezien en gehoord, 
Vertelde ik meteen aan alle mensen door. 
 
(Refrein:) 
Jezus is geboren! Gloria a Dios 
De hemel laat zich horen, de engelen gaan los! 
God verdient de hoogste eer, want Hij kwam op aarde neer 
Daarom klinkt het telkens weer: Gloria a Dios! 
Gloria a Dios! 



 
Zing hohosanna (hohosanna) 
Zing Glorie, gloria (Glorie, gloria) 
Zing halleluja (halleluja) 
En zing het nu allemaal maar na! 
Zing hohosanna (hohosanna) 
Zing Glorie, gloria (Glorie, gloria) 
Zing halleluja (halleluja) 
En zing nu de engelen na! 
 
Ere zij God, ere zij God, ere zij God en vrede op de aarde 
Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoge. (2x) 
 
Gloria a Dios en las alturas 
En la tierra paz, halleluja 
Gloria a Dios en las alturas 
En la tierra paz, halleluja! 
 
Ere zij God, ere zij God, ere zij God en vrede op de aarde 
Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoge. 
 
 
I LIKE CHRISTMAS (MEDLEY) 
Tekst en muziek: Lee Ann Vermeulen 

 
I like Christmas 
I like Christmas 
I like Christmas, yes I do 
I like Christmas 
I like Christmas 
I like Christmas, how ‘bout you? 
 
It’s cold outside, but warm inside, everywhere I go. 
Look out at the wintersky, maybe it will snow ho ho ho  
 
I like Christmas 
I like Christmas 
I like Christmas, yes I do 
I like Christmas 
I like Christmas 
I like Christmas, how ‘bout you? 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh,  
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 
 
Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 
Through the fields we go 
Laughing all the way. 
 
Bells on bob-tail ring 
Making spirits bright 



What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight. 
Jingle bells, jingle bells…. 
 
Ding Dong Ding, hear the churchbells ring. 
Ding Dong Ding, for the newborn King. 
Ding Dong Ding, hear the child’ren sing. 
Merry Christmas, Merry Christmas every one 
 
 
VROLIJK KERSTFEEST IEDEREEN 
 
Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman 
Sterke God, Sterke God 
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader 
Vredevorst, Vredevorst 
 
(Refrein:) 
Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld 
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht 
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken 
Licht in nacht, licht in de nacht 
 
(Refrein:) 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 


