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VOORBEREIDEN 
Openingslied: ‘Zij zit als een vogel’ (Lied 701) 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
 (gemeente gaat staan) 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 
Psalm van de zondag: zingen: ‘O God, de wonderen die Gij deed’ (Lied 68: 3) 
 lezen: Psalm 68:12-17 
 zingen: ‘God zij geprezen met ontzag’ (Lied 68: 7)   
Gebed om ontferming 
Loflied: ‘Geest van hierboven’ (Lied 675: 1) 
 
HOREN 
Met de kinderen: - praatje met de kinderen 

     -video (mp4): ‘Door de kracht van de heilige Geest’ (Elly & Rikkert) 
https://www.youtube.com/watch?v=yeVb_KMQ_ic  

 (evt. kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 
Lied: ‘Dit is het wonder: de kracht van de Geest’ (Lied 682) 
Vervolg lezing: Handelingen 2:14-24 
Preek 
Lied: ‘Een vonk is al genoeg’ (ELB 384a) 
 
DELEN 
Mededeling van overlijden: Pieter Maarten van der Graaf (30-7-1950 / 12-5-2021) 
Lied: ‘Ga, stillen in den lande’ (Lied 440: 1, 2) 
Aankondiging collecten: 1 Kerk in Actie: Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen; 
        2 Kerk; 3 Plaatselijk pastoraat 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader 
 (evt. kinderen komen terug in de kerk) 
 
GAAN 
Slotlied: ‘Wij leven van de wind’ (Lied 687) 
Uitzending en zegen: gemeente zegt AMEN   (gemeente gaat staan) 
Orgelspel 
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ZIJ ZIT ALS EEN VOGEL 
 
1 Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
   onder haar de chaos van de eerste dag; 
   zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
   wachtend op het Woord totdat zij baren mag. 
 
2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
   zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
   zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
   dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 
3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
   maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
   bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
   niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4 Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
   gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
   de sleutel is zij, toegang tot de Schriften, 
   vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 
(Lied 701) 
 
 
PSALM 68 
 
3 O God, de wonderen die Gij deed, 
   toen Gij daar voor ons henen schreed! 
   De aarde werd bewogen. 
   Dit is de berg van uw verbond! 
   Uw stromen drenken hier de grond, 
   hier daalt Gij uit de hoge. 
   Een regen van vrijgevigheid 
   hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
   uw erfdeel dat versmachtte. 
   Uw schare heeft zich daar gezet; 
   dit is uw woord, dit is uw wet: 
   Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 
7 God zij geprezen met ontzag. 
   Hij draagt ons leven dag aan dag, 
   Zijn naam is onze vrede. 
   Hij is het die ons heeft gered, 
   die ons in ruimte heeft gezet 
   en leidt met vaste schreden. 
   Hij die het licht roept in de nacht, 
   Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
   dat wordt ons niet ontnomen. 
   Hij droeg ons door de diepte heen, 
   de Here Here doet alleen 
   ons aan de dood ontkomen. 
 
(Lied 68: 3, 7) 
 
 
 
 



 
GEEST VAN HIERBOVEN 
 
1 Geest van hierboven, leer ons geloven, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! 
   Hemelse Vrede, deel U nu mede 
   aan een wereld die U verwacht! 
   Wij mogen zingen van grote dingen, 
   als wij ontvangen al ons verlangen, 
   met Christus opgestaan. Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
   als wij herboren Hem toebehoren, 
   die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
(Lied 675: 1) 
 
 
DIT IS HET WONDER: DE KRACHT VAN DE GEEST 
 
1 Dit  is het wonder: de kracht van de Geest 
   baart stralend nieuw leven op 't Pinksterfeest. 
   In een onzeker en kwetsbaar bestaan 
   ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan: 
   sta op en vat moed 
   en weet het voorgoed 
   dat goddelijke liefde de wereld begroet. 
 
2 Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
   herschept, en wekt op wat als dood is geweest. 
   Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt. 
   Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd 
   wat ons is voorzegd: 
   na bitter gevecht 
   zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht. 
 
(Lied 682) 
 
 
GA, STILLEN IN DEN LANDE 
 
1 Ga, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, 
   de intocht is ophanden van Hem die wonderen doet. 
   Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen 
   Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht. 
 
2 Vat moed, bedroefde harten, de Koning nadert al. 
   Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. 
   Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, 
   in 't woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop. 
 
(Lied 440: 1, 2) 

 
 
EEN VONK IS AL GENOEG 
 
1 Een vonk is al genoeg 
   om een vuur te doen ontbranden 
   en spoedig laait het op  
   en warmt je hart en handen. 
   Zo ook als je de liefde  



   van God ervaren hebt. 
   Het warmt je hart, je straalt het uit, 
   het is voor iedereen. 
 
2 In 't voorjaar schenkt de zon, 
   met warme kracht nieuw leven 
   en alles spruit weer uit 
   wat lang was doods gebleven. 
   Zo ook als je de liefde  
   van God ervaren hebt. 
   Het warmt je hart, je straalt het uit, 
   het is voor iedereen. 
 
3 De mensen weten niet, 
   dat God hen werkelijk liefheeft 
   en dat Hij als je 't vraagt, 
   zijn liefde in je hart geeft. 
   Wij willen dat de wereld 
   dit grote nieuws verneemt. 
   God geeft om jou, Hij houdt van jou, 
   Hij is voor iedereen. 
 
(Evangelische Liedbunder 384a) 
 
 
WIJ LEVEN VAN DE WIND 
 
1 Wij leven van de wind 
   die aanrukt uit den hoge 
   en heel het huis vervult 
   waar knieën zijn gebogen, 
   die doordringt in het hart, 
   in de verborgen hof, 
   en uitbreekt in een lied 
   en opstijgt God ten lof. 
 
2 Wij delen in het vuur 
   dat neerstrijkt op de hoofden, 
   de vonk die overspringt 
   op allen die geloven. 
   Vuurvogel van de vloed, 
   duif boven de Jordaan, 
   versterk in ons de gloed, 
   wakker het feestvuur aan. 
 
3 Wij teren op het woord, 
   het brood van God gegeven, 
   dat mededeelzaam is 
   en kracht geeft en nieuw leven. 
   Dus zeg en zing het voort, 
   geef uit met gulle hand 
   dit manna voor elk hart, 
   dit voedsel voor elk land. 
 
(Lied 687) 


