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(10e zondag van de zomer) 
 

 
Voorganger: Bert de Wit 
Ambtsdragers: Elly Groenveld, Daniël Dik 
Organist/pianist: Jan van der Meer  
Beamer: Hans van Hengel, Dico Tol 

 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 

In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
 (gemeente gaat staan) 
Groet, bemoediging en drempelgebed (naar Psalm 70): 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. Haast U, o God, om ons te redden! 
     Help ons en verlos ons – 
     want wij hebben onderschat, 
     ze walsen over ons heen 
     die ons naar het leven staan 
     en ons het lachen doen vergaan. 
     Kom ons te hulp, o Heer - 
     in Jezus’ naam!  
 g. AMEN 
Psalm van de zondag: ‘Laat die U zoeken in hun nood’ (Lied 70: 2) 
 (gemeente gaat zitten) 
Gebed om ontferming 
Loflied: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ (Lied 217: 1, 5) 
 
HOREN 
Met de kinderen 
Kinderlied/Filmpje (mp4): ‘Vijf broden en twee visjes’ – Samen sterk 
    https://www.youtube.com/watch?v=cHu19p_G9_0  
 (kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Schriftlezing:  Johannes 6:41-59 
  Galaten 3:19-20 
Lied: ‘Het brood in de aarde gevonden’ (Lied 390: 1, 2, 4, 5) 
Preek 
Lied: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (Lied 221: 1, 3) 
 
DELEN 
Aankondiging collecte: 1 Kerk in Actie:voor opvang en scholing kwetsbare kinderen in Rwanda. 

   2 Kerk;  3 kosten van kerkomroep / kerkTV  
Mededeling van overlijden: Janne Adriana van der Stoel- Bijl (10 mei 1955 / 4 augustus 2021) 
Lied: ‘Laat dan mijn hart U toebehoren’ (Lied 978: 4) 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader (hardop gesproken) 
 (kinderen komen terug in de kerk) 
 
GAAN 

(gemeente gaat staan) 
Slotlied: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (Lied 981: 1, 2, 4, 5) 
Uitzending en zegen: gemeente zegt AMEN  

https://www.youtube.com/watch?v=cHu19p_G9_0


LAAT DIE U ZOEKEN IN HUN NOOD 
 
2 Laat die U zoeken in hun nood 
   verheugd een vrolijk lied beginnen. 
   Laat allen die uw heil beminnen 
   voortdurend zingen: God is groot! 
   Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
   Haast U tot mij, bevrijd mij, Heer! 
   Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
   maar spoed U om mijn lot te wenden. 
 
Lied 70: 2 

 
 
DE DAG GAAT OPEN VOOR HET WOORD DES HEREN 
 
1 De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
   Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
   bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
   vroeg in de morgen. 
 
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
   dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
   zijn Geest geleide ons en onze aarde 
   naar de voltooiing. 
 
Lied 217: 1, 5 
 
 
HET BROOD IN DE AARDE GEVONDEN 
 
1 Het brood in de aarde gevonden 
   het brood door handen gemaakt, 
   het brood van tranen en zorgen, 
   dat brood dat naar mensen smaakt. 
 
2 Het brood van oorlog en vrede, 
   dat dagelijks eendere brood, 
   het vreemde brood van de liefde, 
   het stenen brood van de dood. 
 
4 Dat brood dat wij moeten eten 
   om niet verloren te gaan. 
   Wij delen het met elkander 
   ons hele mensenbestaan. 
 
5 Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
   U zelf aan ons uit voorgoed, 
   een mens om nooit te vergeten, 
   een God van vlees en bloed. 
 
Lied 390: 1, 2, 4, 5 
 
 
ZO VRIENDELIJK EN VEILIG ALS HET LICHT 
 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
   zo als een mantel om mij heengeslagen, 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 



   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Lied 221: 1, 3 
 
 
LAAT DAN MIJN HART U TOEBEHOREN 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
 
Lied 978: 4 
 
 
ZOLANG ER MENSEN ZIJN OP AARDE 
 
1 Zolang er mensen zijn op aarde, 
   zolang de aarde vruchten geeft, 
   zolang zijt Gij ons aller Vader, 
   wij danken U voor al wat leeft. 
 
2 Zolang de mensen woorden spreken, 
   zolang wij voor elkaar bestaan, 
   zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
   wij danken U in Jezus' naam. 
 
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
   Gij redt de wereld van de dood. 
   Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
   zijn lichaam is het levend brood. 
 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
   uw liefde heeft het voortgebracht, 
   Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
   o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Lied 981: 1, 2, 4, 5 


