
 

    Orde van dienst 
 

Zondag 21 november 2021 

 
Eeuwigheidszondag 

 

 
Voorgangers: Bert de Wit  
Ambtsdragers: Alide Heule-van Sevenhoven, Daniël Dik, Elly Groenveld-Tol 
Organist/pianist: Ger van Eersel 
M.m.v. Cantorijleden o.l.v. Jan van Dijk 
Kindernevendienst: Joke Wesdorp 
Beamer: Dico Tol, Joost Hommersom 
 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst.. 
 (gemeente gaat staan) 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 
v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAD BEGON 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
Aanvangspsalm: ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ (Lied 62: 1a, 4c, 5a) 
 (gemeente gaat zitten) 
Over deze dienst 
Gebed om ontferming 
Kyrië- en Gloriahymne: ‘U alle eer’ (Lied 299e  - cantorij en allen) 
 
 
HOREN 
Met de kinderen... 
Kinderlied (mp4): ‘Je hoeft niet bang te zijn’ (Lied 935) 

 https://www.youtube.com/watch?v=TQkFzrLLPZ0 
  (kinderen gaan naar kindernevendienst) 
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 46 (NBV) 
Antwoordpsalm (koor): ‘Mijn ziel verstilt in rust’ (Lied 62b / Taizé 83) 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 13:14-27 
Lied: ‘Als alles duister is’ (Lied 598 / tekst Gerrit Barendrecht) -vs. 1c, 2a, 3c, 4a 
Preek 
Lied: ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’ (Lied 726: 1a, 5c, 6a) 
 
 
GEDENKEN 
Inleiding 
Lied: ‘Heer, herinner u de namen’ (Lied 730: 1) 
 
Wij noemen de namen... 
 
* Jan Cornelis Coenradi, overleden op 19 november 1920, 83 jaar 
* Maartje Grietje Gouw-Kaptein, overleden op 2 januari 2021, 90 jaar 
* Pietertje Maria Coenradi-de Lange, overleden op 12 januari 2021, 82 jaar 

https://www.youtube.com/watch?v=TQkFzrLLPZ0


* Gerrit Arie Kraaijeveld, overleden op 1 februari 2021, 87 jaar 
* Jacoba Johanna Clasina van der Linden- Schepen, overleden op 13 maart 2021, 72 jaar 
 
Lied: ‘Heer, herinner u hun luisterend’ (Lied 730: 2) 
 
* Jan Kleemans, overleden op 23 maart 2021, 89 jaar 
* Marie Hendrikus Gouw, overleden op 24 maart 2021,94 jaar 
* Jan Melten Hogeweg, overleden op 1 april 2021, 85 jaar 
* Pieter Maarten van der Graaf, overleden op 12 mei 2021, 70 jaar 
* Janne Ariana van der Stoel- Bijl, overleden op 4 augustus 2021,  66 jaar 
* Voor allen die wij niet met name noemen, 
   maar die wij hebben liefgehad in dit leven 
   en die in ons hart verder leven, ontsteken wij een kaars 
  (gemeente gaat staan) 

Stilte 
Koor: ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ (Lied 199) 
  (gemeente gaat zitten) 
 
DELEN 
Gebeden: dank, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Aankondiging collecte: 1 Hulp aan Haïti na de aardbeving van augustus 2021 
      2 Kerk; 3 PKN Pastoraat – Omzien naar elkaar 
 
 
GAAN   (gemeente gaat staan) 
Slotlied: ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ (Lied 727: 1a, 2c, 4a, 10a) 
Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN (Lied 431b) 
Orgelspel 
 
 
 
Na afloop kunnen de genodigden achterblijven in de kerk, om de steen, de roos en de kaars van 

hun naaste mee naar huis te nemen. 
 

Op de gedenktafel achter in de kerkzaal staat een schaal met kleine witte stenen. Wie wil, mag 
na de dienst een steentje meenemen als een gedachte aan een overleden geliefde. 

 
 
 
 

LIEDTEKSTEN 
 
 
MIJN ZIEL IS STIL TOT GOD MIJN HEER 
 
1 (allen) 
   Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
   van Hem verwacht ik altijd weer 
   mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
   Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
   mijn toevlucht, als het water wast, 
   mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
4 (cantorij) 
   Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
   Hij immers schenkt u altijd weer 
   zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
   Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
   Hij is, ook als het onheil wast, 
   uw rots, uw enige vertrouwen. 



 
5 (allen) 
   Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
   mijn naam rust in de schutse Gods. 
   O volk, uw God laat u niet vallen. 
   Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
   vertrouw dat gij gezegend wordt: 
   God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
(Lied 62: 1, 4, 5) 

 
 
KYRIË- EN GLORIAHYMNE 
 
(Kyrie voorzang) 
  Heer, ontferm u,  
(allen) 
  Heer ontferm u, 
(voorzang) 
  Christus ontferm u,  
(allen) 
  Christus ontferm u 
(voorzang) 
  Heer ontferm u over ons,  
(allen) 
  Heer ontferm u over ons. 
 
(Gloria allen) 
  Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 
  en op aarde vrede in mensen  
  van zijn behagen. 
  Wij loven U,  aanbidden U, 
  vereren en zegenen U. 
  Wij danken U om uw glorie! 
  Hemelse koning, God over allen, 
  Vader van mensen! 
  Jezus Messias, één met de Vader, 
  Lam van God,  die wegdraagt de zonden  
  van heel onze wereld: 
  geef uw ontferming! 
  Heilig, heilig zijt Gij alleen  
  Heer,  Allerhoogste, 
  Jezus Messias, heilige Geest, 
  glorie van God! 
  U alle eer, nu en altijd. 
  Amen, amen, amen. 
 
(Lied 299e) 
 
 
JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN 
 
1 Je hoeft niet bang te zijn 
   al gaat de storm tekeer. 
   Leg maar gewoon je hand  
   in die van onze Heer. 
 
2 Je hoeft niet bang te zijn 
   als oorlog komt of pijn. 
   De Heer zal als een muur 



   rondom ons leven zijn. 
 
3 Je hoeft niet bang te zijn, 
   al gaan de lichten uit. 
   God is er en Hij blijft, 
   als jij je ogen sluit. 
 
(Lied 935) 
 
 
MIJN ZIEL VERSTILT IN RUST 
 
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: 
van Hem alleen mijn heil. 
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, 
keert zich stil tot Hem. 
 
(Lied 62b / Taizé) 

 
 
ALS ALLES DUISTER IS 
 
1 (cantorij) 
   Als alles duister is, 
   ontsteek dan een lichtend vuur 
   dat nooit meer dooft, 
   vuur dat nooit meer dooft. (2x) 
 
2 (allen) 
   Als leven zinloos lijkt, 
   verhaal van een hoopvol woord 
   dat nooit meer zwijgt, 
   woord dat nooit meer zwijgt.  (2x) 
 
3 (cantorij) 
   Als geen muziek meer klinkt, 
   zing mij dan een kinderlied 
   dat nooit verstomt, 
   lied dat nooit verstomt.  (2x) 
 
4 (allen) 
   Als uitzicht ons ontbreekt, 
   toon mij dan een vergezicht 
   dat nooit verbleekt, 
   zicht dat nooit verbleekt. (2x) 
 
(Lied 598 / tekst Gerrit Barendrecht) 
 
 
HOOR, EEN HEILIG KOOR VAN STEMMEN 
 
1 (allen) 
   Hoor, een heilig koor van stemmen, 
   staande aan de glazen zee, 
   halleluja, halleluja, 
   God zij glorie, zingen zij. 
   Menigten die geen kan tellen, 
   als de sterren in hun glans, 
   psalmen zingend, palmen dragend, 
   in de hemel is een dans. 



 
5 (cantorij) 
   Nu omstraalt hen licht des hemels 
   en de levensbron ontspringt 
   waar zij juichen U ter ere 
   waar hun koor uw glorie zingt. 
   Vrede is hun deel voor immer, 
   liefde is hun eeuwig recht, 
   want zij traden uit de schemer 
   voor uw levend aangezicht. 
 
6 (allen) 
   God uit God, eerste - geboren, 
   licht uit licht, o zonneschijn, 
   in wiens lichaam uitverkoren 
   heiligen slechts heilig zijn, 
   schenk ons leven uit uw bronnen, 
   door uw adem aangeraakt 
   zingen wij tot Vader, Zoon en 
   Heilige Geest die levend maakt. 
 
(Lied 726: 1, 5, 6) 

 
 
HEER, HERINNER U DE NAMEN 
 
1 Heer, herinner U de namen 
   van hen die gestorven zijn, 
   en vergeet niet, dat zij kwamen 
   langs de straten van de pijn, 
   langs de wegen van het lijden, 
   door het woud der eenzaamheid, 
   naar het dag en nacht verbeide 
   Vaderhuis, hun toebereid. 
 
2 Heer, herinner U hun luisterend 
   wakker liggen in de nacht 
   en hun roepen in het duister, 
   de armzaligheid van hun kracht, 
   en wil zeer aandachtig lezen 
   in de rimpels van hun huid 
   de verscheurdheid van hun wezen, 
   en wis hunne zonden uit. 
 
(Lied 730: 1, 2) 
 
 
KOESTER DE NAMEN 
 
Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
Laat de zon van uw aangezicht 
over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 
Zie met ontferming naar onze aarde, 
houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 



 
(Lied 199) 

 
 
VOOR ALLE HEILIGEN IN DE HEERLIJKHEID 
 
1 (allen) 
   Voor alle heilgen in de heerlijkheid 
   die U beleden in hun aardse strijd, 
   zij uw naam lof, o Jezus, 't allen tijd! 
   Halleluja, halleluja! 
 
2 (cantorij) 
   Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
   Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
   Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
   Halleluja, halleluja! 
 
4 (allen) 
   Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
   toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
   wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
   Halleluja, halleluja! 
 
10 (allen) 
   Van alle einders, van de verste kust 
   zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
   U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
   Halleluja, halleluja! 
 
(Lied 727: 1, 2, 4, 10) 


