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Bevestiging ambtsdragers

Voorganger: Bert de Wit

Ambtsdragers: Alide Heule-van Sevenhoven, Daniél Dik
Organist/pianist: Jan van der Meer

Beamer: Niels van Campen, Joost Hommersom, Hans van Hengel

VOORBEREIDEN
(ouderling staat klaar achter de tafellezenaar)
Welkom door de ouderling van dienst
De paaskaars wordt aangestoken
Lied (mp3): ‘Als de graankorrel’ (ZZZ 705)
(voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden)
Openingswoorden
Psalmgebed: met woorden van Psalm 43
Lied (mp3): ‘Met de boom des levens’ (Lied 547: 1, 2, 3, 4)

HOREN
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen (afbeelding project)
- Video (mp4): ‘Een korrel graan’ (Elly & Rikkert)
Schriftlezing: Johannes 12:20-33
Preek
Lied (mp3): ‘In Jezus’ naam’ (Sela 83)

(HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Inleiding

De nieuwe ambtsdragers worden voorgesteld
Vragen aan de te bevestigen ambtsdrager
Handoplegging en zegenbede
Herbevestiging ambtsdragers

Aanvaarding door de gemeente

Lied (mp3): ‘The Lord Bless You And Keep You’, John Rutter (Cambridge Singers)

DELEN

Mededeling van overlijden

Stilte

Orgelspel: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (Lied 961)

Meeleven met elkaar: - aankondiging collecte: 1 Werelddiaconaat (Kerk in Actie) — Een beter inkomen
voor boeren in Indonesié (Java); 2 Kerk; 3 Kerkomroep en KerkTV

- gevraagde voorbeden
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader...

GAAN

Uitzending en zegen

Slotlied (mp4): ‘The UK Blessing’
Orgelspel



ALS DE GRAANKORREL

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft
blijft zij op zichzelf, maar als zij sterft
brengt zij veel vruchten voort.

(Uit paasoratorium ‘Als de graankorrel sterft...))

MET DE BOOM DES LEVENS

1 Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

2 Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

3 want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.

Kyrie eleison

wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

4 Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Kyrie eleison
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

(Lied 547: 1, 2, 3, 4)

IN JEZUS NAAM

1 In de nacht van ons bestaan,
een wereld ver bij God vandaan,
delen wij zijn liefde uit,

door de kracht van Jezus kruis.
Stervend als het goede graan,
doen wij wat Jezus heeft gedaan:
trekken heel de wereld door,
leven Gods genade voor.
(Refrein)



Ga dan heen: verkondig zijn Naam
aan iedereen, want Jezus is Heer!
Ga dan heen en twijfel niet meer:
Hij is bij ons, zal met ons gaan.

2 Maak het goede nieuws bekend,
dat Jezus leeft en wij met Hem.
Door de liefde die van God

in ons hart is uitgestort.

Als de liefde in ons leeft,

die niet zichzelf zoekt maar die geetft,
dienen wij in kwetsbaarheid

en leven voor gerechtigheid.
(Refrein)

Ga dan heen: verkondig zijn Naam
aan iedereen, want Jezus is Heer!
Ga dan heen en twijfel niet meer:
Hij is bij ons, zal met ons gaan.

(Sela 83)

THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU

The Lord bless you and keep you;

The Lord make His face to shine upon you

To shine upon you and be gracious

And be gracious unto you

The Lord bless you and keep you

The Lord lift up the light of His countenance upon you
The Lord lift up the light of His countenance upon you
And give you peace, and give you peace,;

And give you peace, and give you peace

(vertaling:)

De Heer zegene u en behoede u.

De Heer doe zijn aanschijn over u lichten,
om u genadig te verlichten

en om u genadig te zijn.

De Heer zegene u en behoede u.

De Heer verheffe zijn aangezicht over u.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede, en geve u vrede;

en geve u vrede, en geve u vrede.

(John Rutter)

NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF

Niemand leeft voor zichzelf

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

(Lied 961)



