
    Kerk(omroep)dienst 
 

Zondag 20 juni 2021 
 

(1e zondag van de zomer) 
 

 
Voorganger: Bert de Wit 
Ambtsdragers: Hanny ter Keurs, Jan de Hooge 
Organist/pianist: Ger van Eersel 
Zangers: Nel Vis, Monica Devilee, Peter van Es, Jan vd Meer, o.l.v. Jan van Dijk  
Beamer: Paul van der Ent, Hans van Hengel, Arnold Sluijs 
 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
 (gemeente gaat staan) 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 
v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 
Aanvangspsalm:  zingen: ‘Evenals een moede hinde’ (Lied 42: 1, 2) 
   lezen: Psalm 42:6-10 
   zingen: ‘Hart, onrustig, vol van zorgen’ (Lied 42: 7) 
Over deze dienst 
Gebed om ontferming 
Loflied: ‘Laudate omnes gentes’ (Lied 117d) 
 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen 
        - Video (mp4): ‘Als je dorst hebt’ (Elly & Rikkert) 

https://www.youtube.com/watch?v=TInqlRAsFCA  
 (kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Schriftlezing: Johannes 4:27-42 
Lied: ‘Hij ging van stad tot stad’ (Lied 391) 
Preek 
Lied: ‘De Heer heeft mij gezien’ (Gezang 487) 
 
 
DELEN 
Meeleven met elkaar: - aankondiging collecte: 

 1 Kerk in Actie: Noodhulp aan Griekenland voor opvang van gestrande  
vluchtelingen; 2 Kerk; 3 Bloemen in de kerk 

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader 
 (kinderen komen terug in de kerk) 

 
 
GAAN         (gemeente gaat staan) 
Slotlied (allen): ‘Jezus zal heersen waar de zon’ (Lied 871) 
Uitzending en zegen: gemeente zegt AMEN  
Orgelspel 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TInqlRAsFCA


EVENALS EEN MOEDE HINDE 
 
1 Evenals een moede hinde 
   naar het klare water smacht, 
   schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
   die ik ademloos verwacht. 
   Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
   God van leven, God van licht. 
   Wanneer zal ik Hem weer loven, 
   juichend staan in zijn voorhoven? 
 
2 Tranen heb ik onder 't klagen 
   tot mijn spijze dag en nacht 
   als mijn haters honend vragen: 
   'Waar is God die gij verwacht?' 
   Ik gedenk hoe ik vooraan 
   in de reien op mocht gaan, 
   om mijn dank Hem op te dragen 
   in zijn huis op hoogtijdagen. 
 
7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
   vleugellam geslagen ziel, 
   hoop op God en wees geborgen. 
   Hij verheft wie nederviel. 
   Eens verschijn ik voor de Heer, 
   vindt mijn ziel het danklied weer: 
   Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
   altijd aan de dood ontheven. 
 
(Lied 42: 1, 2, 7) 
 
 
LAUDATE OMNES GENTES 
 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
 
(Lied 117d) 

 
 
HIJ GING VAN STAD TOT STAD 
 
1 Hij ging van stad tot stad, hij sprak: 
   'tot u ben Ik gezonden' 
   Voor zieken en gewonden 
   had hij een woord, een onderdak. 
Refrein: 
   Alles heeft hij welgedaan. 
   Tot wie zou ik anders gaan. 
 
2 Hij gaf aan blinden het gezicht, 
   De nacht heeft Hij verdreven, 
   Gaf doden weer het leven, 
   Waar Hij voorbijging werd het licht. 
Refrein 
 
3 Daags voordat Hij gestorven is 
   heeft Hij het brood genomen: 



   'Hiertoe ben ik gekomen, 
   doet dit tot mijn gedachtenis.' 
Refrein 
 
4 En alwie Jezus' naam belijdt 
   zal wonderen verrichten 
   en als een lamp verlichten 
   de lange gang van onze tijd. 
Refrein 
 
(Lied 391) 
 
DE HEER HEEFT MIJ GEZIEN 
 
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
   ben ik opnieuw geboren en getogen. 
   Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
   gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
   Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
   en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
   Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
   De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
   plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
   wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
   en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
   Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
   Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt. 
   Zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
   zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
   zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
(Gezang 487) 

 
JEZUS ZAL HEERSEN WAAR DE ZON 
 
1 Jezus zal heersen waar de zon 
   gaat om de grote aarde om, 
   de maan zijn lichte banen trekt, 
   zover het verste land zich strekt. 
 
2 Het lied in alle talen zal 
   zijn liefde loven overal, 
   en uit de kindermond ontspringt 
   de lofzang die zijn naam omringt. 
 
3 Zijn rijk is volle zaligheid, 
   wie was gevangen wordt bevrijd, 
   wie moe was komt tot rust voorgoed, 
   wie arm was leeft in overvloed. 
 
4 Laat loven al wat adem heeft 
   de koning die ons alles geeft. 
   O aarde om dit nieuw begin 
   stem met het lied der engelen in. 
 
(Lied 871) 


