
    Kerk(omroep)dienst 
 

Zondag 19 december 2021 
 

(4e van Advent) 
 

 
Voorganger: Anne-Mieke van Oost 
Ambtsdragers: Hans Koren en Anneke Polder 
Organist/pianist: Jan van der Meer 
Kindernevendienst: Hetty Barendregt  
Beamer: Dico Tol en Arie van Ballegooijen 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
De vierde adventskaars wordt aangestoken + gedicht gelezen door een kind 
    (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst. 
         (gemeente gaat staan) 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 
v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND LIEFDEVOL BEGONNEN IS 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
Aanvangslied: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer (Lied 437: 1 en 5)  
         (gemeente gaat zitten) 
Over deze dienst: kijken naar de liturgische schikking 
Gebed om ontferming 
Adventslied: ‘O kom, o kom, Immanuël’ (LvdK 125: 1, 3) 
 
 
HOREN 
Filmpje (mp4):  
Praatje met de kinderen 
Kinderlied (mp3): ‘Jij telt mee’ 
       (kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 53:1-6 
Lied: ‘’ Een schoot van ontferming is onze God” (Lied 158) 
Lezing uit het Tweede Testament: Lucas 1: 57-80 
Preek 
Lied: ‘’Wat vrolijk over U geschreven staat” (Lied 324: 1, 2 en 3)  
 
 
DELEN 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader 
Aankondiging collecte (bij uitgang/digitaal):  

1 / 2/ 3  
       (kinderen komen terug in de kerk) 

 
GAAN         (gemeente gaat staan) 
Slotlied: ‘Als tussen licht en donker’ (Lied 452: 1 en 3) 
Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN 
Na de zegen wordt een filmpje vertoond: Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen 
 

(Op de volgende pagina’s staan de teksten van de liederen) 



“Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer” (Lied 437: 1 en 5)  
1  Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 
daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 
 
5  Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 
 
 
‘O kom, o kom, Immanuël’ (LvdK 125: 1, 3) 
1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
3  O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
JIJ TELT MEE 

(Refrein:)  
   Jij telt mee, jij telt mee.  
   En God kan heel goed tellen,  
   daarvan heb je geen idee.  
   Jij telt mee, jij telt mee.  
   O ja, echt waar ook al had je geen idee! 
 
   Heb je dat nou ook,  
   dan voel je je wat klein.  
   Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn  
   Ze krijgen veel applaus,  
   likes en heel veel fans.  
   Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 
 
   Maar God die draait dat om 
   Hij werd Zelf heel klein. 
   Hij verliet de hemel  
   om dicht bij jou te zijn 
   En Hij zegt tegen jou: 
   Kom maar dicht bij mij,  
   want jij, je hoort erbij 
 
(Refrein:)  
   Jij telt mee, jij telt mee.  
   En God kan heel goed tellen,  
   daarvan heb je geen idee.  
   Jij telt mee, jij telt mee.  
   O ja, echt waar ook al had je geen idee! 
 
(Bijbelbasics Adventsproject 2021) 
 
 



‘’Een schoot van ontferming is onze God” (Lied 158) 
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in  
duisternis waren, in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten  
op de weg van de vrede. 
 
‘’Wat vrolijk over U geschreven staat” (Lied 324: 1, 2 en 3)  
 1 Wat vrolijk over U geschreven staat: 
 dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
 de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
 de adembron die ons te drinken geeft. 
 
 2  Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
 ‘redden wat verloren is’, dat woord, 
 dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
 'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond 
 
 3  Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
 trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
 beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 
‘Als tussen licht en donker’ (Lied 452: 1 en 3) 
1 Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht. 
 
3 O hemellichaam, Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan. 
 

 


