
    Kerkomroepdienst 
 

Zondag 18 april 2021 
 

(3e van Pasen) 
 

 
Voorganger: Bert de Wit 
Ambtsdragers: Peter Spakman, Jan Polder 
Organist/pianist: Ger van Eersel 
Beamer: Hans van Hengel, Paul van der Ent, Marijn Sluijs 

 
 
VOORAF 
Vaste dia’s 
Orgelspel 
 
 
VOORBEREIDEN 
    (ouderling staat klaar achter de tafellezenaar) 
Welkom door de ouderling van dienst 
Lied (mp3): ‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’ (Iona I,44) 
    (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 

Openingswoorden 
Gebed om ontferming 
Loflied/psalm (mp3): ‘Kom nu met zang en roer de snaren’ (Lied 33: 1, 2, 8) 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen 
        - Video (mp4): ‘Jezus is de goede herder’ (Elly & Rikkert) 
Schriftlezing: Johannes 21:15-24 
Preek 
Lied (mp3): ‘Verzadigd de honger’ (Lied 424) 
 
DELEN 
Wij gedenken Alberthus Adrianus Floor v.d.m. 
Stilte 
Orgelspel: ‘Goede herder, als wij slapen’ (Lied 268) 
Meeleven met elkaar: - collectedoelen: 1 Mercy Ships; 2 Kerk; 3 Onderhoudsfonds 
   - gevraagde voorbeden: 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 
 
GAAN 
Slotlied (mp3): ‘Zing voor Gods licht’ (Iona I,6) 
Uitzending en zegen 
Orgelspel 
 
NA AFLOOP 
Vaste dia’s 
 



NEEM DE PLAATS, DE RUIMTE EN DE TIJD 
  
1 Neem de plaats, de ruimte en de tijd,  
   ieder hier incluis. 
   maak de plek waar wij nu zijn  
   tot uw eigen thuis. 
 
2 Neem de tijd en noem me bij de naam.  
   Neem de tijd, maak heel 
   wie ik ben en wat ik was,  
   wat mijn ziel verdeelt, 
 
3 Neem de zwaarte van mijn hart,  
   neem mijn diepe spijt, 
   en raak met uw eenheid aan  
   wat mijn aandacht splijt. 
 
4 Neem het kleine kind in mij  
   dat de groei niet waagt. 
   Laat uw Zoon mijn baken zijn,  
   help me recht te staan. 
 
5 Neem mijn gaven, mijn talent,  
   neem wat zich ontplooit. 
   Neem mijn leven, maak het groot,  
   dat ik word en ben. 
 
(Iona I,44) 

 
 
KOM NU MET ZANG EN ROER DE SNAREN 
 
1 Kom nu met zang en roer de snaren, 
   gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
   Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
   een lofzang in de mond gelegd. 
   Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren 
   't feestlied ingezet! 
   Meld de blijde mare bij de klank der snaren, 
   steek de loftrompet. 
 
2 Zing al wie leeft van Gods genade, 
   want waarheid is al wat Hij zegt. 
   Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
   op liefde rust zijn heilig recht. 
   Die zich openbaarde overal op aarde, 
   alles spreekt van Hem. 
   Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
   schiep Hij door zijn stem. 
 
8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
   ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
   Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
   zijn heilige naam is onze vreugd. 
   Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, 
   uw barmhartigheid. 
   God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten 
   nu en voor altijd. 
 
(Psalm 33: 1, 2, 8) 



 
 
VERZADIGD DE HONGER 
 
1 Verzadigd de honger, 
   gestild ons verlangen, 
   met goedheid gevoed. 
   Brood, dat ons doet leven! 
 
2 Genezen de dorst, 
   gevuld onze kruiken, 
   een stroom van genade. 
   Water, bron van leven! 
 
3 Geklaard is de dag, 
   het donker voorbij. 
   Wij zien uw gezicht. 
   Licht in onze wereld! 
 
4 Bij name geroepen, 
   naar buiten gebracht, 
   een weg voor ons uit. 
   Herder, die ons voorgaat! 
 
5 Die ons doorstroomt 
   en ons in bloei zet, 
   rijpt ons tot vrucht. 
   Wijnstok van de liefde! 
 
6 Bron en bestemming, 
   trouw die ons draagt 
   voor altijd op adem. 
   Waarheid, weg en leven! 
 
(Lied 424) 
 
 
GOEDE HERDER, ALS WIJ SLAPEN 
 
1 Goede herder, als wij slapen, 
   heel deze nacht, 
   waak dan over al uw schapen, 
   heel deze nacht; 
   dat wij dromen zonder zorgen, 
   veilig rusten tot de morgen 
   lieve God, bij U geborgen, 
   heel deze nacht. 
 
2 Geef dat wij hier nooit alleen zijn,  
   bij dag en nacht, 
   engelen steeds om ons heen zijn,  
   bij dag en nacht, 
   dat de doden bij U leven,  
   eeuwig in uw licht geheven –  
   allen door uw trouw omgeven,  
   bij dag en nacht. 
 
(Lied 268) 
 
 



ZING VOOR GODS LICHT 
 
1 Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen, 
   opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken. 
   Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht, 
   aarde leeft op als herboren. 
 
2 Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden, 
   duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden. 
   Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan. 
   Zij zoekt ons teder te vinden. 
 
3 Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren, 
   arglist ontmaskert, uiteen jaagt wie trots paraderen. 
   Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht 
   en ons tot vrijheid doet keren. 
 
4 Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven. 
   Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen. 
   Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar: 
   mensen door Gods Geest bewogen 
 
(Iona I,6) 


