Kerk(omroep)dienst

t
EHPIHE\SIEH Zondag 17 oktober 2021

(5% zondag van de herfst)

Voorganger: Anne-Mieke van Oost

Ambtsdragers: Gerda Pulleman en Tjeerd Luijendijk
Organist/pianist: Ger van Eersel

Cantorij 0.l.v. Jan van Dijk

Beamer: Paul van der Ent, Hans van Hengel

V66r aanvang van de dienst: inzingen: ZZZ 107- 1:
Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Idem: Lied 832
Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen naar een land dat God zal wijzen.

VOORBEREIDEN
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst
(voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden)
In stilte bereiden we ons voor op de dienst
(gemeente gaat staan)
Groet, bemoediging en drempelgebed:
v. De vrede van de Heer zij met u allen
. ZIIN VREDE OOK MET U
. Onze hulp is in de naam van de Heer
. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
. Die trouw blijft tot voorbij de grenzen van ons leven
. EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGONNEN IS

Q <o <@

V. .... door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN
(gemeente gaat zitten)

Aanvangslied ZzZ 107- allen -Vol van verwachting zijn wij gekomen

Gezongen gebed om ontferming lied 997-1c 2a 3c 4a
Loflied: 305- allen

Over deze dienst
Gebed om opening: Lied Taizé: (3x:1 voorganger, 2 cantorij, 3 allen):
God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U,
bij U is het licht, U vergeet me niet,
bij U vind ik rust, ja bij U vind ik geduld.
Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij

HOREN
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen
Canon met de kinderen: 832 c, allen, canon



(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Eerste Schriftlezing: Exodus 6: 2-8 NBV
Lied Sela Ik zal er zijn.1c, 2a, 3c, 4a

Tweede Schriftlezing: Johannes 8: 21-36 BGT

Lied: 827 Mensen, wij zijn geroepen om te leven 1c, 2a, 3c, 4a
Overweging

Lied: 653 U kennen, uit en tot U leven 1,4en 7

DELEN
Meeleven met elkaar: - aankondiging collecte:
Lied: “Geef ons vleugels, leer ons vliegen” 1c 2c 3a 4c ba
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader
(kinderen komen terug in de kerk)

GAAN

Slotlied: 418 allen God, schenk ons de kracht
Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN 431b
Orgelspel

(gemeente gaat staan)



Liederen buiten het liedboek

Z77 107
1 Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

2 Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3 Samengekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest

Lied Taizé:
God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U,
bij U is het licht, U vergeet me niet,
bij U vind ik rust, ja bij U vind ik geduld.
Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij

Lied Sela Ik zal er zijn
1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘lIk zal er zijn’.

2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein

‘Ik ben die lk ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn'.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein

‘Ik ben die lk ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘lk zal er zijn’.

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:



Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein

‘Ik ben die lk ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘lIk zal er zijn’'.

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘lIk zal er zijn’

Geef ons vleugels (m Martin de Geus, t Dirk Zwart)
1 Geef ons vleugels, leer ons vliegen als een grote adelaar,
al te zware ernst verliezen, al te zwart geloof weerstaan,
niet bekommerd blijven kniezen, maar verblijd uw route gaan.

2 Geef ons vleugels, leer ons vliegen, duw ons uit ons donzen nest,
laat ons niet in leegte liggen, afgezonderd van de rest,
maar het volle leven kiezen en dat maken tot uw feest.

3 Geef ons vleugels, leer ons vliegen, overstijgen onze vrees.
Voor uw onbegrepen depten en het doorzicht van uw Geest
Help ons drijven op uw liefde die ons bange hart geneest.

4 En als ons tijdens onze vlucht Ineens de tweestrijd overvalt

En hoogtevrees ons hart bevangt, laat dan niet vallen uit de lucht
Wie juist uit kracht van zijn geloof het hemelsblauwe ruim verkoos,
Maar breng hen veilig op uw rug naar hun uitvliegplek terug.

5 Geef ons vleugels, leer ons vliegen, Zalig zweven op de wind.
Ook in zorg de vrijheid vieren Die u steeds weer voor ons wint.
Niet in achterdocht bevriezen maar weer worden als een kind.



