
    Kerkomroepdienst 
 

Zondag 14 maart 2021 (4e in de 40 dagentijd) 
 

Bidstond voor gewas en arbeid 
 

 
Voorganger: Bert de Wit 
Ambtsdragers: Els van Prooijen-van Dijk, Jan Polder 
Organist/pianist: Ellen Pons 
Beamer: Paul van der Ent, Arie van Ballegooijen, Dico Tol 

 
 
VOORAF 
Vaste dia’s 
Orgelspel 
 
 
VOORBEREIDEN 
    (ouderling staat klaar achter de tafellezenaar) 
Welkom door de ouderling van dienst 
De paaskaars wordt aangestoken 
Lied (mp3): ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’ (Lied 546) 
    (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
Openingswoorden 
Gebed voor gewas en arbeid 
Psalm van de zondag (mp3): ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ (Lied 126a) 
 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen 
        - Video (mp4): ZieZo zingt ‘Recept voor de liefde’ 
Schriftlezing: Johannes 6:1-15 
Preek 
Lied (mp3): ‘O Heer die onze Vader zijt’ (Lied 836) 
 
 
DELEN 
Meeleven met elkaar: - kijken naar de bloemschikking 

- collectedoelen: 1 Binnenlands diaconaat (Kerk in Actie): ondersteuning 
   van het diaconaat in arme regio’s; 2 Kerk; 3 Kerkomroep en KerkTV 

   - gevraagde voorbeden 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 
 
 
GAAN 
Slotlied (mp3): ‘Gebed voor de werkdag’ (Sela 131) 
Uitzending en zegen 
 
 
NA AFLOOP 
Orgelspel 
Vaste dia’s 



WEES BLIJDE NU, IN ’T  MIDDEN VAN HET LIJDEN 
 
1 Wees blijde nu, in 't midden van het lijden, 
   verheug u, want gij zijt niet vruchteloos, 
   de koning komt de vredesstad bevrijden 
   en de woestijn zal bloeien als een roos. 
 
2 Jeruzalem, verheug u in de vrijheid, 
   stad van de Heer, die zeer te loven is! 
   Wij heffen 't hoofd omhoog, o Sion, gij zijt 
   ons aller moeder, stad die boven is. 
 
3 Jeruzalem, de stad van de belofte, 
   verwacht een nieuw bestaan van hogerhand. 
   De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte 
   en maakt de aarde tot zijn vaderland. 
 
4 Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 
   in heel de wereld overvloed van brood. 
   Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden, 
   de dageraad van God is rozerood. 
 
5 Die in uw lijden zijt terneergezeten, 
   leef uw verlosser gretig tegemoet, 
   want deze tijden zijn U toegemeten, 
   maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed. 
 
(Lied 546) 

 
 
ALS GOD ONS THUISBRENGT UIT ONZE BALLINGSCHAP 
 
   Als God ons thuisbrengt 
   uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
   dat zal een droom zijn. 
 
   Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
   Dan zegt de wereld: 'Hun God doet wonderen.' 
   Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
   Gij onze vreugde. 
 
   Als God ons thuisbrengt 
   uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
   dat zal een droom zijn. 
 
   Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
   zoals rivieren in de woestijn, die, als de 
   regen valt, opnieuw gaan stromen. 
   Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
   Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
   Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 
   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
   dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
   uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
(Lied 126a) 
 



RECEPT VOOR DE LIEFDE 
 
Neem een portie eerlijkheid 
en een grote lepel tijd 
doe er nog wat aandacht bij 
en een schep behulpzaamheid 
  
Eerst even snijden, in kleine stukjes 
roer alle ingrediënten door elkaar 
nu laten rijzen en even bakken 
en voordat je 't weet is het gaar 
  
Dan heb je liefde, heerlijke liefde 
om van te delen, dus niet voor jou alleen 
dan heb je liefde, heerlijke liefde 
om van te delen aan iedereen 
  
Neem een kilootje geduld 
met vergeving aangevuld 
voeg daar nog een lach aan toe 
nee, doe maar een heleboel 
  
Eerst even snijden, in kleine stukjes 
roer alle ingrediënten door elkaar 
nu laten rijzen en even bakken 
en voordat je 't weet is het gaar 
  
                Dan heb je liefde…. 
  
Soms zit er zo weinig liefde in de pan 
dat je er niet meer van delen kan 
God wil je vullen met Zijn liefde elke keer 
die raakt nooit op en smaakt altijd naar meer 
 
Dan heb je liefde (liefde), heerlijke liefde (liefde) 
om van te delen, dus niet voor jou alleen 
dan heb je liefde, heerlijke liefde 
om van te delen aan iedereen 
 
Liefde (liefde), heerlijke liefde (liefde) 
om van te delen, dus niet voor jou alleen 
dan heb je liefde, heerlijke liefde 
om van te delen aan iedereen 
om van te delen aan iedereen 
 
(ZieZo) 
 
 
O HEER DIE ONZE VADER ZIJT 
 
1 O Heer die onze Vader zijt, 
   vergeef ons onze schuld. 
   Wijs ons de weg der zaligheid, 
   en laat ons hart, door U geleid, 
   met liefde zijn vervuld, 
   met liefde zijn vervuld. 
 
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
   als eenmaal bij de zee. 
   Geef dat ook wij uw nodend woord 



   vertrouwen, volgen ongestoord, 
   op weg gaan met U mee, 
   op weg gaan met U mee. 
 
3 O vrede van Tiberias, 
   o heuvels in het rond, 
   waar Jezus in het zachte gras 
   de mensen liefhad en genas, 
   en in hun midden stond, 
   en in hun midden stond. 
 
4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
   op onze duisternis. 
   Neem van ons hart de vrees, de lust, 
   en maak ons innerlijk bewust 
   hoe schoon uw vrede is, 
   hoe schoon uw vrede is. 
 
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
   geen hartstocht ons verwart. 
   Maak Gij ons rein en welgezind, 
   en spreek tot ons in vuur en wind, 
   o stille stem in 't hart,  
   o stille stem in 't hart. 
 
(Lied 836) 
 
 
GEBED VOOR DE WERKDAG 
 
1 Laat al mijn werk gezegend zijn 
   en geef mijn arbeid zin. 
   Laat in mijn huis uw vrede zijn 
   en zegen mijn gezin. 
   Geef mij vandaag de rust en kracht 
   voor elke taak die op mij wacht. 
   Dat ik mij niet voor niets vermoei; 
   breng alles wat ik doe tot bloei. 
 
2 Laat al mijn werk tot zegen zijn 
   voor mensen om mij heen. 
   Laat in mijn hart uw vrede zijn 
   en werk zelf door mij heen. 
   Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 
   Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 
   tot ieder woord en elke daad 
   mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 
 
3 Laat al mijn werk geheiligd zijn, 
   een dienst tot eer van U. 
   Laat mij oprecht, integer zijn; 
   een spiegelbeeld van U. 
   Werk door uw Geest met kracht in mij, 
   tot uw karakter groeit in mij. 
   Voltooi het werk dat U begon, 
   tot aan de dag dat Christus komt. 
 
(Sela 131) 


