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Organist/pianist: Jan van der Meer 
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VOORAF 
Vaste dia’s 
Orgelspel 
 
 
VOORBEREIDEN 
    (ouderling staat klaar achter de tafellezenaar) 
Welkom door de ouderling van dienst 
De paaskaars wordt aangestoken 
Lied/Psalm (mp3): ‘Van U wil ik spreken, God’ (Lied 30a)  
    (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
Openingswoorden 
Lied (mp3) als drempelgebed: ‘Hoe ik ook ben’ (Lied 928) 
Gebed om de heilige Geest 
Pianospel: ‘Here Jezus, om uw woord’ (Lied 314: 1, 3) 
 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen: ‘Je hebt het niet van mij…’ 

(voor werkbladen: http://www.carnissehaven.nl/ onder ‘liturgie/preek’) 
        - Video (mp4): ‘Vertel het aan de mensen’ (Elly & Rikkert) 
   https://www.youtube.com/watch?v=AuPvUckUg20  
Schriftlezing: Marcus 1:39-45 
Preek 
Lied (mp3): ‘Hij die de blinden weer liet zien’ (Lied 534) 
 
 
DELEN 
Meeleven met elkaar: - collectedoelen: 1 Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië en rampenpreventie 
         2 Kerk; 3 Plaatselijk jeugdwerk 
   - gevraagde voorbeden… 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader 
 
 
GAAN 
Slotlied (mp4): ‘Laat het feest zijn in de huizen’ (Opwekking 553)  
Uitzending en zegen 
Orgelspel 
 
 
NA AFLOOP 
Vaste dia’s 
 

TEKSTEN VAN DE LIEDEREN ZIE VOLGENDE PAGINA 
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VAN U WIL IK SPREKEN, GOD 
 
(voorzang) 
1 Van U wil ik spreken God, 
   Gij hebt mij omhoog getrokken. 
(refrein voorzang) 
   De avond komt met droefheid, 
   met vreugde de nieuwe dag. 
(allen) 
   De avond komt met droefheid, 
   met vreugde de nieuwe dag. 
 
(voorzang) 
2  Ik riep tot U: help mij, God, 
   toen hebt Gij mij genezen. 
   Gij hebt mij teruggehaald 
   diep uit de afgrond. Ik werd 
   al bij de doden gerekend, 
   Gij hebt mij weer levend gemaakt. 
(refrein allen) 
   De avond komt met droefheid, 
   met vreugde de nieuwe dag. 
 
(voorzang) 
3 Ik heb U geroepen, God, 
  U om genade gesmeekt: 
   ‘Wat hebt U eraan, als ik doodga  
   en in het graf word gelegd? 
   Kan het stof U soms loven, 
   een dode uw trouw bezingen?’ 
(refrein allen) 
   De avond komt met droefheid, 
   met vreugde de nieuwe dag. 
 
(voorzang) 
4 Toen hebt Gij mijn droefheid veranderd  
   in blijdschap, ik ging in rouw 
   en Gij hebt mij gekleed in vreugde. 
refrein allen 
   De avond komt met droefheid, 
   met vreugde de nieuwe dag. 
 
(voorzang) 
 5 Van U wil ik spreken, God,  
    en iedereen mag het horen: 
   Gij hebt mij omhoog getrokken. 
(refrein allen) 
   De avond komt met droefheid, 
   met vreugde de nieuwe dag. 
 
(Lied 30a) 
 
 
HOE IK OOK BEN 
 
1 Hoe ik ook ben 
   in donker gehuld, 
   nog wacht mij de morgen. 
 



2 Hoe ik ook ben 
   verloren geraakt, 
   nog draagt mij een engel. 
 
3 Hoe ik ook ben 
   geworden tot niets, 
   nog ziet mij die Ene. 
 
(Lied 928) 
 
 
HERE JEZUS, OM UW WOORD 
 
1 Here Jezus, om uw woord 
   zijn wij hier bijeen gekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort 
   uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven 
   hart en ziel en heel ons leven. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
   licht uit licht, uit God geboren, 
   maak ons voor uw heil bereid, 
   open hart en mond en oren, 
   dat ons bidden en ons zingen 
   tot de hemel door mag dringen. 
 
(Lied 314: 1, 3) 
 
 
HIJ DIE DE BLINDEN WEER LIET ZIEN 
 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 
   hun ogen kleur liet ondervinden: 
   is zelf het licht dat ruimte geeft, 
   ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2 Hij die de lammen lopen liet 
   hun dode krachten deed ontvlammen 
   is zelf de weg tot waar geluk: 
   ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3 Hij die de armen voedsel gaf 
   met overdaad hen kwam verwarmen 
   is zelf het brood dat honger stilt: 
   ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4 Hij die de doven horen deed 
   hun eigen oren deed geloven 
   is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   het levend woord, de Zoon van God. 
 
(Lied 534) 
 


