Dienst voor jong en oud
T Zondag 10 oktober 2021, 10.00 uur

Venster op de hemel’

Voorganger: ds. Bert de Wit

Ambtsdragers: Bas en Eline Nootenboom
Muziek: Gospelband Cross-over uit Rhoon
Kindernevendienst: Hetty Barendregt
Beamer/geluid: Arie van Ballegooijen, Dico Tol

Vooraf
Band: ‘In uw aanwezigheid’ (Opwekking 612)
‘Open the eyes’ (Michael W. Smith)

Voorbereiden
Lied: ‘Geprezen zij de Here’ (Opwekking 411)
Welkom en mededelingen: door ouderling van dienst
Band + voorganger: ‘Votum en Groet’ (Sela 18)
Openingsgebed
Lied: ‘Heer ontferm U’ (Sela 179)
Inleiding op het thema: ‘Venster op de hemel’
Lied: ‘Groot is Uw trouw o Heer’ (Kees Kraaijenoord versie / = Lied 885 NLB)

Horen
Met de kinderen (mp4): ‘Dit is het verhaal van de Samaritaan’
https://www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU
De kinderen mogen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Lucas 10:25-37 (Bijbel in Gewone Taal)
Lied: ‘Maak ons hart onrustig’ (Opwekking 805)
Preek
Band: ‘Open de vensters’ (Sharon Kips)

Delen
Gebeden: danken, voorbidden, stil zijn, afgesloten met het zingen van...
Lied: ‘Onze Vader’ (Remco Hakkert versie / = Lied 371 NLB)
Aankondiging collecte bij uitgang/digitaal: 1 Jong Protestant — geloofsopvoeding door ouders
en kerk samen / 2 Kerk / 3 Plaatselijk pastoraat
De kinderen komen terug in de kerk

Gaan

Band + voorganger: ‘Zegen’ (Opwekking 844)

Na afloop
Band: ‘Wat een wonder’ (Opwekking 732)


https://www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU

‘En ik kom tot U’ (Opwekking 612)

In uw aanwezigheid

Kan ik daar ooit zijn,
Want ik ben een mens,
Zondig en onrein.

Maar U gaf uw Zoon

Om in mijn plaats te staan
En door wat Hij deed

Mag ik binnengaan.

En ik kom tot U

Met een open hart.

En ik kom tot U,

God van mijn verlossing.
En ik kom tot U

Zoals ik ben.

En ik kom tot U

In aanbidding.

U voelt met mij mee,
Vreugde en verdriet.
U werd ook verzocht,
Toch zondigde U niet.
Daarom mag ik nu
Met vrijmoedigheid
Komen tot uw troon
In uw aanwezigheid.

En ik kom tot U

Met een open hart.

En ik kom tot U,

God van mijn verlossing.
En ik kom tot U

Zoals ik ben.

En ik kom tot U

In aanbidding.

Tussenspel

En ik kom tot U

Met een open hart.

En ik kom tot U,

God van mijn verlossing.
En ik kom tot U

Zoals ik ben.

En ik kom tot U

In aanbidding

In aanbidding

In aanbidding.



‘Open the eyes’ (Michael W. Smith)

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart

| want to see You

| want to see You

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart

| want to see You

| want to see You

To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart

| want to see You

| want to see You

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart

| want to see You

| want to see You

To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

Holy, holy, holy

We cry holy, holy, holy
You are holy, holy, holy
| want to see you

Holy, holy, holy

Holy, holy, holy

You are holy, holy, holy
| want to see you

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy,
| want to see you



‘Geprezen zij de Here’ (Opwekking 411)

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet

Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,

want Hij kent ons verdriet.

Barmhartig schenkt Hij ons

zijn warmte en zijn vuur.

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,

de zwakke beurt Hij op.

Barmhartig schenkt Hij ons

zijn goedertierenheid

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.



‘Yotum en Groet’ (Sela)

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.

Door Jezus Zijn zoon Immanuel.

Hij woont met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.

Door Jezus Zijn zoon Immanuel.

Hij woont met Zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.

Tussenspel

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen,
Amen.



‘Heer ontferm U’ (Sela)

3X

Heer, ontferm U over ons.
Kom, en heel ons land.
Reinig met uw vuur.

Raak ons nu aan.

Wij buigen neer en

Roepen tot U, Heer.

O, Heer ontferm U over ons
O, Heer ontferm U over ons



‘Groot is Uw trouw o Heer’ (Kees Kraaijenoord versie)

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid,
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



‘Maak ons hart onrustig’ (Opwekking 805)

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt

als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Tussenspel

Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.



‘Open de vensters’ (Sharon Kips)

Open de vensters,

van de hemel, o Heer.
Geef aan Uw volk,

elke dag steeds weer,
meer van Uw liefde

en meer van Uw kracht,
meer van Uw verdraagzaamheid,
voor iedere dag.

Want wij willen lijken,

op Uw Zoon steeds meer,
open de vensters,

van de hemel.

Wij vragen U geen rijkdom,
wij vragen U geen eer,
maar wij geven U ons leven
en belijden: U bent Heer.
Want wij willen lijken,

op Uw Zoon steeds meer,
open de vensters,

van de hemel, o Heer.

Open de vensters,

van de hemel, o Heer.
Geef aan Uw volk,

elke dag steeds weer,
meer van Uw liefde

en meer van Uw kracht,
meer van Uw verdraagzaamheid,
voor iedere dag.

Want wij willen lijken,

op Uw Zoon steeds meer,
open de vensters,

van de hemel.

Leer ons te geven,

zodat hebzucht niet meer bestaat
En leer ons vergeven,

zodat bitterheid vervaagt.

Want wij willen lijken,

op Uw Zoon steeds meer,

open de vensters,

van de hemel, o Heer.

Open de vensters,

van de hemel, o Heer.
Geef aan Uw volk,

elke dag steeds weer,
meer van Uw liefde

en meer van Uw kracht,
meer van Uw verdraagzaamheid,
voor iedere dag.

Want wij willen lijken,

op Uw Zoon steeds meer,
open de vensters,

van de hemel, o Heer.



‘Onze Vader’ (Opwekking 436, Remco Hakkert versie)

Onze Vader in de hemel,
Heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk
Spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan.

In de hemel, zo ook hier op aard'.

Onze Vader in de hemel,
Heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk
Spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan.

In de hemel, zo ook hier op aard'.

Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel,

Geef ons daaglijks brood.

En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen.

Hen vergeven die ons

lets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

Amen. Amen



‘Zegen’ (Opwekking 844)

De God van Abraham, Isaac en Jacob

De God die eeuwig leeft en heersen zal

Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons
Hij is voor ons onze God is voor ons

Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade
Ga met de vrede van Zijn Geest

De God van Abraham, Isaac en Jacob

De God die eeuwig leeft en heersen zal

Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons
Hij is voor ons onze God is voor ons

Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade
Ga met de vrede van Zijn geest

Tussenspel

Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade
Ga met de vrede van Zijn geest

Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade
Ga met de vrede van Zijn geest



‘Wat een wonder’ (Opwekking 732)

Wat een wonder dat ik
Meewerken mag in uw koninkrijk,
Dat ik meewerken mag

En ik U van dienst kan zijn.

Met eigen handen

Zal ik werken aan uw recht.

Ik dank U Heer

En doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
Koken voor wie honger heetft,
Steunen wie de kracht mist,
Troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:

De Vader geeft, wij geven door.

Wat een wonder dat ik
Meewerken mag in uw koninkrijk,
Dat ik meewerken mag

En ik U van dienst kan zijn.

Met eigen handen

Zal ik werken aan uw recht.

Ik dank U Heer

En doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen zorgen voor wie arm is,
Kleden wie geen kleren heetft,
Helpen wie gevlucht is,

Delen met wie niets meer heetft.
Jezus deed het ons voor:

De Vader geeft, wij geven door.

Wat een wonder dat ik
Meewerken mag in uw koninkrijk,
Dat ik meewerken mag

En ik U van dienst kan zijn.

Wat een wonder dat ik
Meewerken mag in uw koninkrijk,
Dat ik meewerken mag

En ik U van dienst kan zijn.

Met eigen handen

Zal ik werken aan uw recht.

Ik dank U Heer

En doe graag wat U mij zegt.



