
    Kerk(omroep)dienst 
 

Zondag 6 juni 2021 
 

(1e na Trinitatis) 
 

 
Voorganger: Bert de Wit 
Ambtsdragers: Bas Nootenboom, Eline Nootenboom-Noordam  
Organist/pianist: Ellen Pons 
Zangers: Hetty, Indira, Peter en Niels o.l.v. Jan van Dijk 
Beamer: Hans van Hengel, Arie van Ballegooijen, Marijn Sluijs 
 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
 (gemeente gaat staan) 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 
v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 

Aanvangspsalm: Psalm 115 
 Zingen: ‘Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd’ (Lied 115: 1, 3) 
 Lezen: Psalm 115:9-13 
 Zingen: ‘U en uw kinderen zegene Hij die leeft’ (Lied 115: 6) 

Over deze dienst 
Gebed om ontferming 
Loflied: ‘Loof God, die zegent al wat leeft’ (Lied 273) 
 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen 
        - Filmpje (MP4): kinderen maken Pinksterduiven 
 (evt: kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Schriftlezing: Johannes 3:22-36 
Lied: ‘Geest van God, zo vol van liefde’ (Lied 685) 
Preek 
Lied: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (Lied 221) 
 
 
DELEN 
Aankondiging collecte: 1 Werelddiaconaat: kwetsbare vrouwen en kinderen in Oeganda sterk  

     maken; 2 Kerk; 3 Bloemen in de kerk 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader (hardop gesproken) 
 (evt: kinderen komen terug in de kerk) 
 
 
GAAN 
Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ (Lied 425) 
Uitzending en zegen: gemeente zegt AMEN   (gemeente gaat staan) 

Orgelspel 
 



Liedteksten 
 
 
NIET ONS, O HEER, NIET ONS ZIJ EER GEWIJD 
 
1 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd, 
   doch uw voortdurende aanwezigheid, 
   uw trouw en uw genade. 
   Waar is uw God? tart ons het heidendom. 
   Hij onze God, gaat in zijn heiligdom 
   slechts met zichzelf te rade. 
 
3 Wie in die goden zijn behagen vindt 
   en wie ze maakt, wordt even doof en blind 
   als deze dode dingen. 
   Maar wij, wij hebben onze God die leeft, 
   die spreekt en hoort en die het leven geeft 
   aan alle stervelingen. 
 
6 U en uw kinderen zegene Hij die leeft, 
   die door zijn machtig woord geschapen heeft 
   hemel en aarde beide. 
   De hemel is des Heren kroondomein; 
   wij mensen mogen op de aarde zijn 
   en ons in Hem verblijden. 
 
(Lied 115: 1, 3, 6) 
 
 
LOOF GOD, DIE ZEGENT AL WAT LEEFT 
 
1 Loof God, die zegent al wat leeft, 
   der hemelen Heer is Hij, 
   die tussen ons zijn woning heeft. 
   Die ver is, is nabij. 
 
2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
   dat naar de morgen vaart. 
   Hij is de hartslag van ons werk, 
   Hij houdt het welbewaard. 
 
3 Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
   een toren in de tijd, 
   dat het ten hemel toe moet gaan, 
   en gaat in eeuwigheid. 
 
4 Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
   Hij troont op onze lof. 
   In woord en doop en avondmaal 
   houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
5 Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
   loof bruid, uw Bruidegom. 
   Ik loof U die mijn leven draagt, 
   o lieve God, ik kom. 
 
(Lied 273) 
 
 



GEEST VAN GOD, ZO VOL VAN LIEFDE 
 
1 Geest van God, zo vol van liefde,  
vul mijn hart en ziel met jou.  
Leid mijn leven naar het wonder,  
Geest van liefde, sterk en trouw. 
 
2 Als een moeder mij omhelzend, 
een omarming dag en nacht, 
zo voed jij me met je lichaam, 
vormt me door je zorg en kracht. 
 
3 Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 
en je zet me op je schouders 
zodat ik de wereld zie. 
 
4 Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij. 
 
5 Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 
 
(Lied 685) 

 
 
ZO VRIENDELIJK EN VEILIG ALS HET LICHT 
 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
   zo als een mantel om mij heengeslagen, 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
   waakt over mij en over al mijn gangen. 
   Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
   om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
   Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
   Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
(Lied 221) 
 
 
VERVULD VAN UW ZEGEN 
 
Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 



van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 
 
(Lied 425) 


