Kerk(omroep)dienst

Zondag 5 september 2021

Geloofsbelijdenis door Mia Damen

Voorganger: Bert de Wit

Ambtsdragers: Peter Spakman, Eline Nootenboom
Organist/pianist: Ger van Eersel

Beamer: Paul van der Ent, Joost Hommersom, Marijn Sluijs

VOORBEREIDEN
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst
(voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden)
In stilte bereiden we ons voor op de dienst.
(gemeente gaat staan)
Groet, bemoediging en drempelgebed:
v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIIN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. .... door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN
Aanvangspsalm: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ (Lied 139: 1, 2)
(gemeente gaat zitten)
Over deze dienst
Gebed om ontferming
Loflied: ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ (Lied 146a: 1, 4)

HOREN
Kort gesprekje met de kinderen
(kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Schriftlezing(en): Marcus 8:27-35
Lied: ‘ledereen zoekt U, jong of oud’ (Lied 837: 1, 4)
Preek
Lied: ‘Jezus, ga ons voor’ (Lied 835)
(kinderen komen terug in de kerk)
Praatje met de kinderen

BELIJDEN

Inleiding

Persoonlijke woorden en gelofte door Mia Damen
Handoplegging en zegen

Aanvaarding door gemeente (allen staan)

v. Gemeente, wilt u Mia, die belijdenis van haar geloof heeft gedaan, helpen groeien in
dit geloof en met haar de weg gaan van het Koninkrijk, in navolging van Jezus Christus?

g. JA, DAT WILLEN W1J
Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader’ (Lied 340b)

DELEN

Aankondiging collecte: 1 Werelddiaconaat voor Ghana: een sterke kerk op een kwetsbare plek;

2 de Kerk; 3 kerkomroep/kerkTV.
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader

GAAN (gemeente gaat staan)
Slotlied: ‘De steppe zal bloeien’ (Lied 608)

Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN (Lied 431b)
Orgelspel



HEER, DIE MIJ ZIET ZOALS IK BEN

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
(Lied 139: 1, 2)

LAAT ONS NU VROLIJK ZINGEN

1 Laat ons nu vrolijk zingen!
kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.

Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

4 Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
(Lied 146a: 1, 4)

IEDEREEN ZOEKT U, JONG OF OUD

1 ledereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -
Meester, waar kom ik U tegen?

Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

4 Koning, uw rijk is zo nabij —
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
(Lied 837: 1, 4)



JEZUS, GA ONS VOOR

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smatrt,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
(Lied 835)

GELOOFSBELIIDENIS

Ik geloof in God de Vader,

de Almachtige Schepper des hemels
en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon,

onze Heer,

die ontvangen is van de heil'ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft

onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan
van de doden,

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal

om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige,

algemene christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen.
vergeving der zonden,



wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen,
amen.
(Lied 340b)

DE STEPPE ZAL BLOEIEN

1 De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der
schepping staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken
de steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.

2 De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der
aarde een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3 De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen be-
dolven dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
(Lied 608)



