Eerste Paasdag

4 april 2021
EHPHTSSB Kerkomroepdienst met kinderkoor ZieZo
HaVGl 1k ben er voor jou’

Voorganger: Bert de Wit
Ambtsdragers: Gerard Groenendijk, Jan Polder
Organist/pianist: Jan van der Meer

M.m.v.

kinderkoor ZieZo, o.l.v. Anneke Reijnders

Beamer: Dico Tol, Hans van Hengel, Arnold Sluijs

Vooraf

Orgel-/pianospel: Paasliederen

Voorbereiden

Horen

Delen

Gaan

Welkom en mededelingen door ouderling Gerard Groenendijk
De nieuwe paaskaars wordt aangestoken

ZieZo: ‘Zing met mij’

Openingswoorden

Gebed

ZieZo: ‘Het leven krijgt weer kleur’

Samen kijken naar de bloementafel...

Gesprek over paaswandelingen en wat je met Pasen zoal kunt doen...
ZieZo: ‘Wat betekent Pasen?’

Het verhaal van Pasen: n.a.v. Johannes 20:1-18 - met plaatjes
Even napraten over het verhaal

ZieZo: ‘Wij vieren feest’

Wij gedenken Mari Hendrikus Gouw

Orgelspel: ‘De Heer is mijn herder!’ (Lied 23b)

Aankondigen collecte: 1. Werelddiaconaat: toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika;
2. Kerk; 3. Kerkomroep & KerkTV

Waar zullen we voor bidden?

Gebeden: danken, bidden, stil zijn, Onze Vader...

ZieZo: ‘Happy Pasen’
Zegen

Na afloop

Orgelspel: Paasliederen
Muzikale Paasgroet



Zing met mij
Tekst & Muziek: Ellen Laninga-van der Veer
© 2010 JAJO produkties

Vlaggen en ballonnen een toeter en een bel

vandaag vieren we feest dat begrijp je nu vast wel

de dag is weer begonnen de zon is opgegaan

maar wat het meest belangrijk is de Heer is opgestaan

Refrein:

dus zing, zing, zing met mij
Jezus leeft, Hij is opgestaan
Zing, zing, zing met mij
Jezus leeft, Hij is opgestaan

Bloemen in veel kleuren slingers van papier

zwaaien zingen dansen juichen van plezier

laat iedereen het horen wat Jezus heeft gedaan

de steen is weg het graf is leeg de Heer is opgestaan

Refrein

Het leven krijgt weer kleur
Tekst: Gerard van Midden
Muziek: Gerard van Amstel

Refrein:

Van donker naar licht

Van zwart naar heel veel kleuren

Met Pasen kun je verder gaan want Jezus is opgestaan
De dood voorbij

Het leven krijgt weer kleur

Voor jou en mij

Geel van de zon

De warmte die je nodig hebt

Het licht voor jou en mij het donker gaat voorbij
Refrein

Rood van de liefde

Die mensen aan elkaar verbindt

Die is oneindig groot en sterker dan de dood.
Refrein

Groen van de hoop

De muren vallen steen voor steen
We zien elkaar weer staan

Een nieuwe tijd breekt aan.
Refrein

Wat betekent Pasen?
Tekst: Elly Zuiderveld
Muziek: Lee Ann Vermeulen

Wat betekent Pasen? Of is het maar een woord?
Wat betekent Pasen? Heb jij het al gehoord?



Ik ben na gaan denken, hoe alles is gegaan.
Op de derde dag is Jezus opgestaan.
Dat heeft Hij voor de zonden van jou en mij gedaan.

Refrein:

Er is een plaats in de hemel, waar alles is vergeven.
Hij was sterker dan de zonden, nu is er eeuwig leven.
En wij zijn nooit, nooit, nooit meer alleen. Nee!

Nooit, nooit, nooit meer alleen.

Wat betekent Pasen? Een paashaas of een ei?
Wat betekent Pasen? Hoort dat er echt wel bij?
Als je na gaat denken, lijkt dat een beetje kaal
Want in de Bijbel lees ik een ander soort verhaal.
Dat Jezus is gestorven voor ons allemaal.

Refrein (2x)

Wij vieren feest
Tekst & Muziek: Niels van der Lingen
© 2004 Niels van der Lingen

Wij vieren feest

omdat Jezus weer leeft.

Wijj vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.

Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer

prijs zijn grote naam.

En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!

De Heer is mijn Herder
Lied 23b

1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.

Happy Pasen
Make some noise kids
Laurens Post

1. Hey, luister naar wat ik vertel
Misschien weet jij wel
Je krijgt kippenvel! Yeah
Hey, weet jij wat echt Pasen is?



Dit feest heeft zoveel meer betekenis.
Meer dan eieren zoeken of grote paashazenkoeken.
Meer dat donzige veren of samen eitjes versieren.
Meer dan groen gele stippen, nee, niets kan hier aan tippen:
Jezus stond op uit de dood!
Refrein:
Het is Pasen Jezus is opgestaan
Hij leeft voor altijd.
Happy Pasen een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest.
Gesproken:
De engel zei:
‘Jullie hoeven niet bang te zijn.
Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus,
Die aan het kruis gestorven is.
Maar hij is hier niet. Want hij is opgestaan uit de dood,
Zoals hij gezegd heeft’.

Refrein:
Vandaag vieren we feest
Het is Pasen Jezus is opgestaan
Hij leeft voor altijd.
Happy Pasen een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest
Want Jezus leeft, Voor altijd.
Jezus leeft, Voor altijd.

2. Haas haastig zochten zij bij het graf

Maar ei eigenlijk was Hij daar niet meer, nee
Want Jezus die daar z'n leven gaf is opgestaan,
Yes, Hij leeft weer! Ik wil Hem zo graag bedanken,
Hij heeft mij alles geschonken Zijn leven gaf Hij voor mij,
Zijn liefde maakt mij zo blij, ik wil een paasfeestje vieren,
Want niets kan hier aan tippen:
Jezus stond op uit de dood.

Refrein:
Vandaag vieren we feest
Het is Pasen Jezus is opgestaan
Hij leeft voor altijd.
Happy Pasen een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest
Want Jezus leeft, Voor altijd.
Jezus leeft, Voor altijd.



