
        En God sprak: er is licht! 
 

Kerkomroepdienst 
Stille Zaterdag – 3 april 2021 

Paaswake  
 

 
Voorganger: Anne-Mieke van Oost- Reiber 
 
 
 
VOORBEREIDING 

Lied (mp3): ‘Als onze dagen donker zijn’ (Sela 140)  

Welkom 

Gebed 

Lied (mp3): ‘Agnus Dei’ (Sela 71)  

 

HOREN 

Lezen: De zeven scheppingsdagen (Tekst van Lied 987)  

Lied (mp3): ‘Bron van het zijnde’ (Refrein van Lied 987) 

 7x gesproken tekst van couplet 

      Aansluitend wordt er telkens in stilte een kaars aangestoken 

 Lied (mp3): ‘Bron van het zijnde’ (Refrein van Lied 987) 

Lezen: Johannes 1:1-5 

Lied (mp3):  ‘Stem die de stenen breekt’ (Lied 918)  

Lezen: Matteüs 28:1-10 

 

DELEN 

Ontsteken van de Paaskaars  

Lied (mp3): ‘Licht, ontloken aan het donker’  (Lied 600) 

Een geloofsbelijdenis 

Gebed 

 

GAAN 

Wegzending en zegen 

Lied (mp3): ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’ (Taizé 9c)  



 
ALS ONZE DAGEN DONKER ZIJN 
 
   Als onze dagen donker zijn; 
   U bent dichtbij. 
   U weet hoe ver het licht kan zijn. 
   Heer, blijf heel dichtbij. 
 
(Sela 140) 
 
 
 
AGNUS DEI 
 
1 Lam van God, Lam van God, dat de  
   zonde der wereld draagt. 
   Heer, ontferm U, Heer ontferm u over ons. 
   Heer ontferm U over ons. 
 
2 Lam van God, Lam van God, dat de  
   zonde der wereld draagt. 
   Heer, ontferm U, Heer ontferm u over ons. 
   Heer, ontferm U over ons 
 
3 Lam van God, Lam van God, dat de  
   zonde der wereld draagt. 
   Heer, geef vrede, Heer, geef vrede overal. 
   Heer, geef vrede overal. 
 
(Sela 71) 
 
 
 
STEM DIE STENEN BREEKT 
 
1 Stem die de stenen breekt, 
   tijding in duistere nacht, 
   stem die in stilte spreekt: 
   ik ben nabij, wees niet bang. 
 
2 Sprak al voor nacht en dag, 
   voordat ik woorden sprak, 
   stem die de schepping draagt: 
   Ik ben nabij, wees niet bang. 
 
3 Rondom mij in verdriet, 
   dichtbij waar ik ook ben, 
   angst ondermijnt mij niet: 
   Ik ben het, dat is jouw stem. 
 
4 Mocht ik de leegte zien, 
   dan delen wij ook die. 
   Ik zie en hoor je niet 
   en ben niet bang: Jij bent hier. 
 
(Lied 918) 
 
 
 



LICHT, ONTLOKEN AAN HET DONKER 
 
1 Licht, ontloken aan het donker, 
   Licht, gebroken uit de steen, 
   Licht, waarachtig levensteken, 
   werp uw waarheid om ons heen! 
 
2 Licht, geschapen, uitgesproken, 
   Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
   Licht uit Licht, uit God geboren, 
   groet ons als de dageraad! 
 
3 Licht, aan liefde aangestoken, 
   Licht, dat door het donker brandt 
   Licht, jij lieve lentebode, 
   zet de nacht in vuur en vlam! 
 
4 Licht, verschenen uit den hoge, 
   Licht, gedompeld in de dood, 
   Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
   zegen ons met morgenrood! 
 
5 Licht, straal hier in onze ogen, 
   Licht, breek uit in duizendvoud, 
   Licht, kom ons met stralen tooien, 
   ga ons voor van hand tot hand! 
 
(Lied 600) 

 
 
 
JEZUS, U BENT HET LICHT IN ONS LEVEN 
 
   Jezus, U bent het licht in ons leven, 
   laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
   Jezus, U bent het licht in ons leven 
   open mijn hart voor uw liefde o Heer. 
 
(Taizé 9c) 


