
   Preek kerkomroepdienst 
 

Zondag 2 mei 2021  
(5e van Pasen -  Cantate) 

 
Bevestiging ambtsdragers 

 

 
Voorganger: Bert de Wit 
Ambtsdragers: Els van Prooijen, Eline Nootenboom 
Organist/pianist: Ellen Pons 
Zangers o.l.v. Jan van Dijk 
Beamer: Paul van der Ent, Hans van Hengel, Arnold Sluijs 
 
 
VOORBEREIDEN 
    (ouderling staat klaar achter de tafellezenaar) 
Welkom door de ouderling van dienst 
De paaskaars wordt aangestoken 
Aanvangspsalm: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ (Lied 98: 1, 4) 
    (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
Openingswoorden 
Gebed om ontferming 
Loflied: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ (Lied 655: 1, 3, 4, 5) 
 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen over vrijheid 
        - Video (mp4): ‘Vrij’ (123zing)  https://www.youtube.com/watch?v=x8ym5DWrXH4  
Schriftlezing: Johannes 15:1-8 
Preek 
Lied: ‘Ik ben de wijnstok’ (Lied 656) 
 
 
AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
Afscheid afgetreden ambtsdragers 
Lied: ‘Vlammen zijn er vele’ (Lied 970: 1, 2, 3) 
Inleiding  
De nieuwe ambtsdrager wordt voorgesteld 
Vragen aan de te bevestigen ambtsdrager 
Handoplegging en zegenbede 
Herbevestiging ambtsdrager 
Aanvaarding door de gemeente 
Lied: ‘Wil je opstaan en mij volgen?’ (Iona I,40: 1, 3, 5) 
 
 
DELEN 
Meeleven met elkaar: - aankondiging collecte: 1 Bethelbazar / 2 Kerk / 

    3 Jong Protestant: de kerk als thuisplek voor jongeren 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 
 
 
GAAN 
Slotlied: ‘Zolang wij ademhalen’ (Lied 657: 1, 4) 
Uitzending en zegen 
 
NA AFLOOP  
Lied: ‘Wilhelmus van Nassouwe’ (Lied 708: 1, 6) 
Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=x8ym5DWrXH4


ZING EEN NIEUW LIED VOOR GOD DE HERE 
 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
   want Hij bracht wonderen tot stand. 
   Wij zien Hem heerlijk triomferen 
   met opgeheven rechterhand. 
   Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
   bevrijdend heil en bindend recht 
   voor alle volkeren op aarde. 
   Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
   Hem prijzen met een blij geluid. 
   Rivieren klappen in de handen, 
   de bergen jubelen het uit. 
   Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
   Hij komt, o volken wees verblijd, 
   Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
   zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
(Lied 98: 1, 4) 
 
 
ZING VOOR DE HEER EEN NIEUW GEZANG 
 
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
   Hij laaft u heel uw leven lang 
   met water uit de harde steen. 
   Het is vol wonderen om u heen. 
 
3 Een lied van uw verwondering 
   dat nòg uw naam niet onderging, 
   maar weer opnieuw geboren is 
   uit water en uit duisternis. 
 
4 De hand van God doet in de tijd 
   tekenen van gerechtigheid. 
   De Geest des Heren vuurt ons aan 
   de heilige tekens te verstaan. 
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
   doorleven tot in eeuwigheid 
   en zingen bij zijn wederkeer 
   een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
(Lied 655: 1, 3, 4, 5) 

 
 
IK BEN DE WIJNSTOK 
 
1 Ik ben de wijnstok, 
   mijn Vader de wijngaardenier. 
   Gij zijt de ranken, 
   dus blijf in mij, Ik blijf in u, 
   dan vindt Hij vruchten hier. 
   Zing voor de Vader  
   de wijngaardenier;  
   dus blijf in mij, Ik blijf in u, 
   dan vindt Hij vruchten hier. 
 



2 Ranken onvruchtbaar 
   die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
   zij moeten branden. 
   Dus blijf in mij, Ik blijf in u, 
   ‘t is waarheid wat ik zeg. 
   Zing voor de Zoon, want  
   zijn woord is uw weg,  
   dus blijf in mij, Ik blijf in u, 
   ‘t is waarheid wat Ik zeg. 
 
3 Laat dan mijn woorden 
   uw waarheid en uw leven zijn; 
   blijf in mijn liefde, 
   zoals ik in de Vader blijf; 
   Gij zult vol vreugde zijn. 
   Bid om de geest, om  
   het brood en de wijn,  
   en al wat gij de Vader vraagt, 
   zal u gegeven zijn. 
 
(Lied 656) 
 
 
VLAMMEN ZIJN ER VELE 
 
1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
   licht van Jezus Christus, 
   vlammen zijn er vele, één is het licht 
   wij zijn één in Christus. 
 
2 Ranken zijn er vele, één is de stam,  
   wijnstok van het leven,  
   ranken zijn er vele, één is de stam, 
   wij zijn één in Christus. 
 
3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
   Geest van Jezus Christus,  
   gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
   wij zijn één in Christus. 
 
(Lied 970: 1, 2, 3) 
 
 
WIL JE OPSTAAN EN MIJ VOLGEN? 
 
1 Wil je opstaan en Mij volgen  
als ik noem je naam? 
Wil je dienen in 't verborgen,  
zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind,  
broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind  
in jou en jij in Mij? 
 
3 Wil je gids zijn voor de blinde  
die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind,  
gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan,  
ieder die alleen moet gaan, 



opdat groeie mijn bestaan  
in jou en jij in Mij? 
 
5 Heer van liefde en van licht,  
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht,  
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga,  
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta  
in U en Gij in mij. 
 
(Iona I,40: 1, 3, 5) 
 
 
ZOLANG WIJ ADEMHALEN 
 
1 Zolang wij ademhalen 
   schept Gij in ons de kracht 
   om zingend te vertalen 
   waartoe wij zijn gedacht: 
   elkaar zijn wij gegeven 
   tot kleur en samenklank. 
   De lofzang om het leven 
   geeft stem aan onze dank. 
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 
   door vleugels van de hoop. 
   Het stijgt de angst te boven 
   om leven dat verloopt. 
   Het zingt van vergezichten, 
   het ademt van uw Geest. 
   In ons gezang mag lichten 
   het komend bruiloftsfeest. 
 
(Lied 657: 1, 4) 
 
 
WILHELMUS VAN NASSOUWE 
 
1 Wilhelmus van Nassouwe 
   ben ik van duitsen bloed, 
   den vaderland getrouwe 
   blijf ik tot in den dood. 
   Een prinse van Oranje 
   ben ik vrij onverveerd, 
   den koning van Hispanje 
   heb ik altijd geëerd. 
 
6 Mijn schild ende betrouwen 
   zijt Gij, o God, mijn Heer! 
   Op U zo wil ik bouwen, 
   verlaat mij nimmermeer! 
   Dat ik toch vroom mag blijven, 
   uw dienaar t'aller stond, 
   de tirannie verdrijven 
   die mij mijn hart doorwondt. 
 
(Lied 708: 1, 6) 


