
   

 

    Kerkomroepdienst 
 

Zondag 1 aug. 2021  
 
 

 

 
Voorganger: ds. Joma Boers- de Jong 
Ambtsdragers: Gerda Pulleman-Ras (ouderling),  Anneke Polder(diaken) 
Organist/pianist: Ellen Pons 
 
VOORAF 
 
De paaskaars brandt al 
Vaste dia’s 
Orgelspel 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
    (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
 (gemeente gaat staan) 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 

 
Aanvangslied: psalm 8: 1, 2, 3, 4 en 5 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -   

machtige God, Gij die uw majesteit  

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,  

maar in de mond van kinderen doet Gij klinken  

uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil  

en doet uw haters buigen voor uw wil. 

 

Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,  

de maan, de duizend sterren die daar branden,  

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 

  



Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,  

Gij doet hem heersen over zee en land,  

ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

 

Al wat er land of water heeft tot woning,  

het moet de mens erkennen als zijn koning:  

vogels en wild en al ’t geduldig vee  

en wat er wemelt in de wijde zee. 

 
Gebed om ontferming 
 
Loflied: psalm 8: 6 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.   

Heer, onze God, hoe vol van majesteit  

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 
HOREN 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Gesprekje met de kinderen? 
         
Schriftlezing: Psalm 78: 1 -8 
Lied psalm 78: 1 

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wonderen en zijn grote kracht. 

 
Schriftlezing: Johannes 6: 16 – 21 

Lied: lied 917: 1, 3, 5 en 6 
Ga in het schip, zegt Gij,  
steek van het strand. 
Vaar tegen wind en tij, 
vaar naar de overkant, 
wacht daar op Mij. 
 
Wij zien alleen nog maar  
water en wind. 
Zegt Gij dan: wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint,  
weten niet waar. 
 
Kom met uw scheppingswoord  
in onze ziel! 
Spreek dat de wind het hoort! 
Kom, dat het water knielt, 
bij ons aan boord! 
 



Ik ben het, zegt Gij dan. 
Kom maar met Mij  
mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, 
hier is mijn hand. 

 
Preek 
 

Lied: 513 

God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne  

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 

God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen,  

riep Hij ons reeds bij name,  

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide,  

wordt aan het eind der tijden  

in heel zijn rijk gehoord. 

 

God staat aan het begin  

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde  

oorsprong en doel en zin. 
 
DELEN 
Meeleven met elkaar:  

- collectedoelen:  
   - gevraagde voorbeden 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader… 
 
 
GAAN 
Slotlied: Lied 422: 1 en 3 
Laat de woorden  
die wij hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen  
door uw stille kracht. 
 
Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven   
hier Gods rijk begint. 
 
Uitzending en zegen 



 
 
NA AFLOOP 
Orgelspel 
Vaste dia’s 

 

 

 


