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Voorbereiden 

Orgel-/pianospel: ‘Ubi caritas’ (Taizé 111) 

Welkom door de ouderling van dienst 

De paaskaars wordt aangestoken 

Lied (mp3): ‘Water van de reiniging’ (uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) 

Openingswoorden 

Gebed om ontferming 

Psalm (mp3): ‘Heel de aarde jubelt en juicht’ (Lied 67a) 

 

Horen 

Schriftlezing: Johannes 13:1-15 

Overdenking 

Lied (mp3): ‘Je hebt je vrienden toen bijeen geroepen’ (Lied 998) 

 

Delen 

Tafelgebed: 

Tafellied (mp3):’Hij onthaalde ons aan tafel’ (Lied 567) 

Vredegroet en nodiging 

Delen van brood en wijn 

Dankgebed en Luthers avondgebed 

 

Gaan 

Zegen 

Orgel/-pianospel: ‘Bleibet hier und wachet mit mir’ (Taizé 20) 



UBI CARITAS 
 
   Ubi caritas et amor 
   ubi caritas Deus ibi est. 
 
(Taizé 111) 
 
 
 
WATER VAN DE REINIGING 
 
1 Water van de reiniging 
   was af het vuil van deze winter, 
   tegenslag en duisternis. 
   Het stof van deze dag, was af, 
   maak ons schoon van lijf en leden 
   water van de zuivering. 
   Maaltijd van verhalen, 
   maaltijd van herinnering, 
   bevrijding groeit in de avondschemering. 
 
2 Kruiden van de reiniging 
   klein hoefblad, weegbree, maarts viooltje, 
   lepelblad en waterkers, 
   viooltje, driekleur, brandnetel, 
   eerste bloei en jonge loten, 
   kruiden van de zuivering. 
   Maaltijd van de lente, 
   wie ze eet wordt schoon en leeg, 
   laat achter zich heel de koude wintertijd. 
 
(Uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) 

 
 
HEEL DE AARDE JUBELT EN JUICT 
 
   Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
   alleluja, alleluja! 
 
1 Ja, heel de aarde moet god wel prijzen, 
   loven zijn machtig beleid, 
   omdat Hij steeds op wondere wijze 
   alles bestuurt in gerechtigheid. 
 
   Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
   alleluja, alleluja! 
 
2 Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 
   toont ons zijn aanschijn van licht, 
   Hij gaat ons voor op alle wegen, 
   heeft uit de zonde ons opgericht. 
 
   Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
   alleluja, alleluja! 
 
3 Hij is de God, die ons verblijdde, 
   die onze nood heeft verstaan; 
   die ons een hemels Paasmaal bereidde 
   en zonder vrees door de wereld laat gaan. 



 
   Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
   alleluja, alleluja! 
 
4 Laat alle volken uw almacht vrezen, 
   aller lof zij U gewijd, 
   laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 
   in aller eeuwen eeuwigheid. 
 
   Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
   alleluja, alleluja! 
 
(Lied 67a) 
 
 
JE HEBT JE VRIENDEN TOEN BIJEENGEROEPEN 
 
1 Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen 
   hun vuile voeten als een knecht gewassen; 
   meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten 
   wie niet in deze kille wereld passen. 
 
2 Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,  
   en blijf elkaar met dit gebaar verrassen 
   in plaats van je in kerken op te sluiten. 
   Je moet steeds anderen de voeten wassen. 
 
3 Het stof van al de wegen van ons leven, 
   kom, was het van de stukgelopen voeten.  
   Kom, geef dat onze handen hen genezen 
   die ver van huis geen goede vriend ontmoeten. 
 
4 Het helder water stromend uit jouw bronnen  
   wast onze voeten, zuivert onze wonden 
   Als boden van jouw vrede, hier begonnen, 
   zo worden wij de wereld in gezonden. 
 
(Lied 998) 
 
 
HIJ ONTHAALDE ONS AAN TAFEL 
 
1 Hij onthaalde ons aan tafel,  
   lam van Pasen, 
 
2 hief zijn handen, sprak de zegen  
   voor dit eten. 
 
3 Niet alleen zijn vrienden kregen  
   deze zegen, 
 
4 hij omarmt ook ons, bedient ons  
   in zijn liefde 
 
5 en omvat in dit gebaar de  
   hele aarde. 
 
6 Hij dronk wijn om onze pijn, om  
   onze vreugde,  



 
7 voor de Grieken en de Joden:  
   brood gebroken. 
 
(Lied 567) 
 
 
BLEIBET HIER 
 
   Bleibet hier und wachet mit mir. 
   Wachet und betet,  
   wachet und betet. 
 
(Taizé 20) 


